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Denktaş, böylece birbirleriyle ifade ediyor, 
Bu tespit önemli bir gerçeği dile getiriyor. 
Ancak Sayın Denktaş bu sözlerinin hemen ardindan Rumları ağır şekilde suçlayan ve adeta (Devamı sa.7, sü.5'de) 


karşı 


"Katsayı artışı 1 kilo fasulye parası sağlıyor. N. 
edeyim o parayı?" 


Katsayı artışı 
1 kilo fasulye 
parası sağlıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Memur maaş göstergelerinin 16 olarak açıklanmasından sonra memurlar ve memur dernekleri "bu artış bir işe yaramaz "dediler 

Konuştuğumuz memurlar meslekdaşlarına tercüman oldular ve şunları söylediler 

—1 kilo fasulye parası veriyor. Ne edeyim o parayı. 

—Ah kardeşim bu hayat şartlarında verdikleri nedir ki. Sen iğnesinden ipliğine zam yap, sonra maaşı artırdım de 


Katsayı artışı neye pap . e çözüm getiriyor? 
TBMM Bütçe 
Karma Komisyonu katsayının 14'den 
16'ya çıkarılmasını kabul etti. Anlaşılıyor ki memurların ağzına bir parmak bal sürüp bir süre daha durumu idareye çalışıyorlar. 
(Devamı Sa, 7, Sü.6 'da) 


17 senelik müstahdemim, Verdikleri 
500 lira. Kesilecek , olacak 200 lira. Bu ha- 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


metle özel sektör arasındaki ilişkilerin ge- 


liştirilmesine özel bir önem verdiklerini belirten Orhan Alp TÜSİAD'ın düzenlediği toplantıda görülüyor. 


TİSK BAŞKANI Halit Narin: 
©” Enflasyona bir yıl daha katlanılamaz” 


© Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp, yabancı sermayeyi savundu 


masaya oturmalıdırlar” 


T "Görüşmelerin Şubat 
GERCEK DOSTLUK | e sonunda başlayabileceği 


umudundayım” 


Erdoğan Özbalıkçı 


Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Rauf toplumlararası görüşmelerin başlatılması ve diğer geliş- 


Denktaş'la (Kıbrıs'ta 


meler üzerine konuştuk. 


Rauf Denktaş, sorularımızı cevaplarken Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs sorunu- bir konferansta ele önerisini belirterek, büyük devletlerin 


nun “uluslararası alınması” şeklindeki tiklerini 


Kıbrıs'a karışmamalarını istedi. 


Kamboçya 


iki kenti kurtardı 


©Devrimci Halk Ordusu ; kuvvetleri ayrıca, beş ve ` 


reddet- 


> pe e pla ani Sekreteri altı numaralı yolların Jaldheim'in tarafları barış masasına ie ge imi oturtmak için çabalarını sürdürdüğünü geçtiği Preu bölgesini de de belirten Denktaş, toplumlararası geri aldılar 


görüşmelerin Şubat sonuna kadar başlayacağından umutlu olduğunu söyledi. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Demokratik Kamboçya'nın Sesi radyosu, Devrimci Halk Ordusu 


( YAZISI 5. SAYFADA 


kuvvetierinin, biri Prom Penín 
30 öteki de 150 kilometre güneyinde bulunan Takeo ve Kambot 


) 


Homeyni:”Ne pahasına 


olursa olsun 


İran'a döneceğim” 
© Tahran'da askeri birlikler göstericilere ateş açtı.En az 28 kişi öldü, çok sayıda 


yaralı var 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İran Hükümetinin havaalanlarını kapatarak, Homeyni'nin geri dönüşünü engellemeye çalışması ve önceki gün göstermelik bir "Bahtiyar yanlısı" muhalefet ile Bahtiyar arasında bütün köprülerin 'ın kaderini bütünüyle Şah'ın generalieriyle birleştirdiği bildi- 


düzenlemesi üzerine, 


atıldığı, Baht 


riliyor 


(Devamı Sa. 7 Sü, 10'da) 


Ecevit, Libya'ya gitti 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Bülent E 


cevit dört günlük resmi bir ziyaret için dün Libya'ya gitti 


An kara'dan saat 11.00 
de özel bir askeri uçakla Libya'ya hareket eden Başbakan Bülent Ecevit Trablus Havaalanında 
Libya Başbakanı Abdüsselam Callud tarafından karşılandı. 

Başbakan Ecevit bugün şehitliği ziyaret e decek. Türk-Libya resmi görüşmeleri de bugün 

(Devamı sa.7, sü.#'de) 


Doğrudan kullanılabilecek bazı krediler Batılıların yardım fonuna terkediliyor 


ANKARA (ANKA) 
Suudi o Arabistan ve Kuveyt'in Türkiye'ye 
1,5 milyar dolar dolayın- da kredi açabilecekleri, Batılı ülkelerin ise bu kaynağı kendi araların- da oluşturmaya çalıştıkları birfona dahil edebilmek için yoğun çaba harcadıkları bildirildi Edinilen bilgilere göre, yardım fonları kanalyla Suudi Arabistan 
1 milyar dolar, Kuveyt 
ise 500 mityon dolar tu- 
(Devamı Sa. 7 Sü, 10'da) 


| 


kentlerini Vietnam işgalinden kurtardıklarını bildirdi Devrimci Halk Ordusu kuvvetleri, ayrıca, Pnom Pen'in 40 kilometre kuzeyinde, Kamboçya'nın Batı ve Kuzey Batı bölge'erine ulaşımı sağlayan beş ve altı numaralı yolların geçtiği Preu bölgesini de geri aldı- 


lar, 

SİHANUK: 
"ÜLKEMDE YASAL OLAN VE YURTSEVERLERİN DESTEĞİNE SAHİP OLAN POL POT’ TUR” 


Yazısı 3. sayfamızda 


gösteri © 


lideri 


ia Saum 
DOĞAN ÖZ 


Doğan Öz'ün katili Sıkıyönetimde idamla yargılandı 


© Görgü tanıklarının birçoğunun tarifleriyle ibrahim Çiftçi arasında benzerlik var 
YAZISI 7, SAYFADA 


İBRAHİM ÇİFTÇİ 


Halk Ordusu 


CUMARTESİ 


27 


OCAK 1979 


350 KURUŞ 


ler Kıbrıs a karısmasın 


DENKTAŞ 
GÖRÜŞLERİNİ 


AYDINLIK'A 
ANLATTI 


Bora dergisi 


Başbakandan 
Sikıyönetimi yasaklama kararının 


Kamboçya Devrimci Halk Ordusu, Vietnam işgaline karşı geniş çaplı bir direniş nareketi y'irütüyor. 
Devrimci Halk Ordusu, her gün yeni başarılar kazanıyor ve işgal kuvvetlerine büyük kayıplar verdiriyor. 


ANKARA (ANKA) 


Ankara o Sıkıyönetim Komutanlığı Pol-Der, Pol-Bir, Polens ve Tem- 


Der'i sıkıyönetim since kapattı 
Polis derneklerinin kapatılmasına ilişkin bildiri şöyle 
"Milli Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç bulunduğumuz bir dönemde sorumlulukları büyük bir dikkatle üst lenen emniyet mensuplarının bazılarının çeşitli derneklere bölünme leri nedeniyle, kamu düzeninin ve genel güven žin korunmasında hizmeti olumsuz yönde et yen güçlüklerle karılmaktadır 
“Sıkıyönetim hizmetlerinin tam bir güven ve tarafsızlıkla (o yürütülebilmesi, genel güvenlik ve kamu düzeninin korun- 
(Devamı sa.7, sü.4'de) 


süre- 


İstanbul Valisi Tekin: 


“Tüm öğretim kurumlarımız, her düşünce sahibi öğrenciye açıktır” 


İSTANBUL (AA) 
İstanbul Valisi İhsan 
Tekin, "dün olduğu gi bi, bugün de tüm öğretim kurumlarımızı, bu öğrenim kurumlarına devam hakkı kazanan her 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca 


er ve Pol-Bir kapatıldı 


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilaca yüzde 60 oranında zam yapmaya 


karar verirken, hayali önem taşıyan ilaçlardan haberdar bile değil... Foloğ rafta kalp haslası çocuğuyla eczane eczane dolaşan Ali Taşdemir adlı (Fotoğraf: Abdullah KURTAY 


İlaca zam geliyor 


ANKARA (ÖZEL) 


vatandaş eczacıylu larlışwken görülüyor 


şılık olarak bu oranı yüzde 60 olarak belirlediği ancak bu oranın yüksek olmasının bakanlık içinde yol açtığı tepkilerin devam ettiği öğrenildi. Eczacılık Genel Müdürü Necla Bal yüzde 60 oranında zamma karşı çıkmış ve bu yüzden de 

(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilaca yüzde 60 oranında zam yapılmasına izin vermesi bekleniyor, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ilaç işverenlerinin yüzde 
80 oranındaki zam isteklerine kar- 


Yusuflar, Deveceli, İsadivanlı, Yenimahalle 


“SAĞLIK OÇAĞI” DİYE GELDİLER, KATİLLERİN ELİNDE CAN VERDİLER 


Yazıişleri Müdürü, 


kaklırılmasını istedi 


saldırıları: 


c 142. madde 
14 yıl sonra 
yeniden Anayasa 
Mahkemesinde 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul 2. Ağır Ceza 


Mahkemesi Türk Ceza Kanununun 142. maddesi birinci ve üçüncü fıkrasının Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. 

Mahkemede bir dergihin yazıişleri müdürü ile ilgili duruşma sırasında avukatlar TCK 142. maddesinin Anayasanın 20, 
21, 2, 4, 12, ve 33. mad- 


delerine aykırı olduğunu 
“ savundular. 


Avukatların iddialarını yerinde bulan mahkeme Anayasanın 
151. maddesi uyarınca dosyanın Anayasa Mahkemesine (o gönderilmesi kararını aldı. 

Komünizm propagandasına ilişkin bu maddeye karşı 1965'yılında da Türkiye İşçi Partisi Anayasa- 

(Devamı sa.7, sü.4#'de) 


Diyarbakır Fen 
Fakültesinde bir öğrenci öldürüldü 
© Üniversite kantinine açılan ateş sonucu bir öğrenci de ağır yaralandı 
© ü0D'li faşistler, K.Ereğli' de bir devrimciyi ağır yaraladılar 


HABER MERKEZİ 
Diyarbakır (o Üniversitesi Fen Fakültesi kantinine dışarıdan açıldığı bildirilen ateş sonucu bir öğrenci öldü, bir öğrenci de ağır yaralandı. 
Diyarbakır Vali Vekili Muammer Çetin'in yaptığı açıklamaya göre,dün sabah saat 8.30 sıralarında fakülte kantinine dışarıdan ateş açıldı. Açılan (Devamı 52.7, Sü. 1'de) 


Tunceli'de işkenceyle öldürülen öğretmenin 


TIKKO” cular tarafındankatledildiği belirlendi 


TUNCL 


(ÖZEL) 


Tunceli'de Mazgirt'in 
Reş köyü öğretmeni Hasan Çakmak'ın JİKKO' 
cularca (işkence edilerek öldürüldüğü belirlendi Olayla ilgili olarak Recep Akyüz adlı bir öğretmen tutuklandı. Öğretmeni öldüren kişilerin "örgüt kararı olmaksızın" hareket ettikleri için, TİK KO)'cularca cezalandırılmak üzere rehin tutuldukları bildirildi 


Öldürülen öğretmen 
Hasan Çakmak Halkın 
Gücü Grubu görüşlerini savunurken Devrimci 


(Devamı sa 7, sö.4'de) 


Otomobil ihracı ve ülke içinde dövizle satış, Türkiye” ye bir yarar sağlamıyor 


İSTANRUL (ÖZEL) 
Türkiye nin otomobil montajı yapıp, ihraç etmesinin ve ülkede döviz le otomobil satışının Türkiye'ye bir yarar sağlamadığı tam tersine para ve mali kaynak israfına yol açtığı belirtildi. 


Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şart larda otomotiv sektörü- , 


nün yabancı kaynak gerektiren bir sektör oldugu, fabrika için gerekli olan makine ve donatımın hemen hemen tamamına yakın bir kısmının yurt dışından satın alındığı açıklandı 
Uzmanlar, fabrika montajı için yabancı teknik elemana gerek oldu- 
(Devamı sa.7, sü.7'de) 


“m w da 
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- 


KONU: Pahalılığa karşı tedbir 


önerilerimi Meclisinizde tartışmak istedim. 
Anam gene tedbirli pişirmişti yemeği. Zaten hep 


Taze patlıcanı yazın, sapını da kışın yemek yapar. 
Patlıcanın sapının nasıl yemek yapıldığını bilmey sun. Tarif ediyoruz. 
Önce kurumuş o börk denilen kısmı kaynar 


raya getirin. Tadına doyamayacaksınız. Sanki tavuk 


kişi vedik. Kalanını da yarın pilav yapacak annem 


,asma köprü yapmış, bazıları ordan atlayarak 


1 b } en iyi 
“ketin yiyecek israfını azaltiyorlar. 


Zaten karatavuk 


taki gibi beş yüz , beş yüz değil, beş yüz bin Yirmi milyonu böyle tüketip yirmi milyonu da tedbir yetmiyor ki. 


kafasında kılıç sallayıp gezmeliler meliler, 


AYDINLIK- Değerli ——. 
okuyucumuz, Bizim 
Şevket ile ilgili olarak getirdiğiniz önerileri kendisine ileteceğiz. Ö- | © nerilerinizi dikkate alacağına eminiz. 

Şaka bir yana, yazdan patlıcanı kurutup, kışın yemeğini yapmanın pahal:lığa karşı bir tedbir olup olmadığını biz de burada araştır. 
dık. Gerçi Türkiye'de pahalılığı ortadan kal dırmak için 45 milyonun. patlıcanları kurutup sapından yemek yapması yeterli midir, bunun araştırmasını konuyla ilgili hükümet yetkililerine (o bırakıyoruz. Ancak araştırmalarımız sonucunda annenizin yazdan kış için yiyecek tedbiri alması- nın Türkiye'deki pahalılığı önlemek için değil ama ailenizin yaşaması için bir tedbir olduğunu söyleyebiliriz. 


Bakın İstanbul'da üstelik İstanbul'un en ucuz yerlerinden biri olan Eminönü Pazarında satılan patlıcanın kilosu 
200 lira. Televizyonda 
bolca reklamı yapılan ve kışın ortasında yazlık yiyeceklere insanın canını çektiren bir kiloluk patlıcan konservesinin fiyatı ise Migros'ta 40 lira. 
Bu bir kiloluk konserve ancak 5 kişiye yeter. Yani yanında başka bir yemek de olursa. 13 kişi için 2,5 kiloluk almalısınız. Tabii 
2,5 kiloluk konserve yek. İki bir kiloluk bir yarım kiloluk alırsanız aşağı yukarı 100 


lira vereceksiniz. Elbet- diğer sebzeleri kuzutte annenizin yemeği mayı da katabiliriz. 
çok daha ucuza gele- Yazdan salça yapmacektir. yı, konserve salça kul- 

Tabii buna yazdan lanmayı da katabiliriz. 


SOLDAN SAĞA: 1) Yerel kamu hizmetlerini yürütmekle görevli, meclisi ve başkanı halk tarafından seçilen devlet örgütü - Tersi ut çalan sanatçı. 2) Unsurlarına ayırma, tahlil - Bir deniz taşıtı. 3) Değerli taşlar, mücevherat-olur mu' anlamında bir sözcük. 
4) Etme, yapma (eski dil) - Hedefi tutturma, çikma. 5) Açıklayıcı kısa yazı - Suudi Arabistan'da dini ve tarihi önemi olan bir kent. 
6): Tersi Japon oimparatorlarına verilen ad. 
7) Kimyada sodyumun simgesi - Birleşmiş Milletler'e bağlı çocuk sorunlarıyla ilgili örgüt - Eski Mısır'da bir tanrı. 8) Bir nota - “ok yoksul, ezilmiş. 


VUKAKıvAN AŞAĞI: 1) Müzikte orta ton erkek sesi. 2) köpek yavrusu - Türkeş'in gizli stratejisi. 3) Kat kat yanraki: bir sebze. 4) Bir göz rengi - Mektep. 5) Bir yüzü pamuklu ya da yünlü kumaş. 6) Tersi sezgi - Şu sıra Vietnamlıların çok kullandıkları Rus savaş uçağı tipi. 7) Silisli kumdan yapılmış, sert saydam levha, sırça - Kimyada kalsiyumun simgesi. 8) Benzer, aynı - İnsanoğlu, insan (eski dil) 9) Tersi anlatım, deyiş (eski dil). 10) İletme işi. 11) Çayın tadını ve rengini verme derecesi - Korkutma amaçlı bağırtı, haykırış. 12) Bir yabanca ajansın simgesi - Ter si hoş kokulu, yenen bir bitki. 


Pahalılığa karşı tedbir: 


Patlıcan kurutması 


Bugün akşam yemeği sofraya gelince bu mesele geldi aklıma. Ben de tedbir 


tedbirlidir anam. Ta yaz- 


da patlıcan yemeği yaparken, patlıcanın sapını yeşil kabuğuyla kesip kurutur. 


enler varsa dikkat buyur- 


suda haşlarsınız. Sonra 


tencerenin dibinde yarım kaşık yağı kavurur, tencereyi suyla doldurursunuz. 
Bundan sonra tuzu biberi atar, suyu kaynamaya bırakırsınız. Su kaynayınca 
10 liranız varsa ve bulabilirseniz yüz gram pirinç alır kaynar suya atarsınız. 
Yoksa bir avuç bulgur' da olabilir. Ardından bir avuç haşlanmış patlıcan sapını suya bırakırsınız. Nüfusunuz kalabalıksa, tencereniz büyük olmalı. İste- 
- diğiniz kadar su koyabilmelisiniz ki yemeğiniz çok olsun. Pişen yemeği sof- 


eli mübarek! Sapın odun 


kısmı tavuk kemiği gibi etten sıyrılıp ağzına düşünce parmağını yiyesin geliyor. Bunu söylemeden edemeyeceğim: Bizim tencere büyüktür. Bu akşam 13 


Sonra o Şevket mi ney? Öyleleri niye yaşıyor Pardeşim? Devlet koskoca 


tedbiri yapıyor! Memledenilen zeytin de kalmı- 


yor ülkemizde. İki sene sonra yüz liraya yüz gramını bulamayacağız, 

Gene de yetmez dıyorum ben. Yeter mi hiç? 4d milyon insan yaşıyor. Şu partiden, bu partiden diye bölüp hepsini birbirine öldürtmek gerek! Maraş' , beş yüz bin öldürmek lazım. 
hapse doldurmazsan hiç bir 


Hatta bu da yetmiyor: Katilleri serbest gezdireceksin. Kalan ə milyonun 
5 milyonun bir kişi artmasına izin verme- 


Olmuyor kardeşim olmuyor. Başka bir yol bulmak gerek. Bir sihir! O kalan 5 milyona hiç ihtiyacı olmayan makinalar yapacak bir sihir! 


Antep'ten Cuma Dal 


Yeniden tartışmağa katılmanız, annenizin de pahalılığa karşı aldığı tedhirleri yazmasını sağlamanız dileğiyle. 


UKARIDA uzun uzun açıkladığımız bu hukuka aykırı kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi, hukuka aykırı bir yön görmeyerek çoğunlukla onadı. 

Karara karşı oy kullanan başkan O. Aydın ve üye H.R. Aktürk'ün karşı oy yazılarında şu görüş yer almaktadır. 
o “Toprak, Su ve Orman İşçileri Sendikasını (Toprak-İş): kuran M. Ali Öztürk'ün yayınladığı ku ruluş beyannamesinde ve sendikanın köy çalışmalarını gösterir yazıda, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliği sağlamak için çalışma yapacaklarını gösterir açık bir beyan olmadığı, ancak işçi sınıfının sosyal ve ekonomik gelişmesini sağlamaya yönelik olduğu, bu hususlarinda sendikanın görevi olması, başkaca da bir delil bulunmamasına göre Mehmet Ali öztürk hakkında verilen mahkumi yetin bozulması oyundaık 

Karşı oy yazısında da belirtilei#i gibi Mehmet 
Ali Öztürk hakkında suç 


HALKIN SESİ 


ANDIRIN K.MARAŞ 


Bir DGM kararı ve Yargıtay 9.Ceza 


Dairesinin onaması (3) 


Hüseyin Gökçearslan 


Avukat 


delili olarak gösterilen, sendikanın örgütlenme çalışması, sendika binasına bir takım insanların girip çıkması, Ali Aslan' 
ın sendika görevlisi olması Toprak-İş Sendikasının yasal faaliyetleri cümlesindedir. Bu yasal faaliyetlerin delil gösterilerek mahkumiyet kararı verilmesi hukuk ölçülerini çok aşmaktadır. 


Esaseıı DU narar sonucunda ortaya anormal bir durum çıkmıştır. Bugün yasal faaliyetlerini sürdürmekte olan bir sendika gizli cemiyet olarak gösterilmekte ve sendikanin başkanı da sendikayı gizli cemivete dönüştürmekle suçlanmaktadır. Sendika başkanı gizli cemiyet yöneticisi 


Dünya Çocuk Yılı ve K.Maraş katliamı 


Bilindiği gibi, 1979 
yılı Birleşmiş Milletlerce dünya Çoeuk= Yh 


ilan edildi. TRT'nin Çocuk yayınlarını artıraca” ğını duyunca sevinmiştik. Ama çocuklar için eğlence programları düzenlendi. Çocukların gerçek sorunlarını tam olarak yansıtmayan programlar yayınlandı. Anarşinin çocuklar üzerindeki etkisine çok az değinildi. 
Halbuki çocukların eğlenmeleri için saatlerce süre ayrılırken, Amerika’ 
da beyazlar tarafından öldürülen çocuklardan, 


Afrika'da açlıktan ölen,” 


Maraş'ta katledilen ço- 


cuklardan o bahsedilmesi gerekirdi. 
Bugün Türkiye'de 


anarşi çocukların geleceğine gölge düşüren kara bir leke haline gelmiştir. 
1978 yılı içerisinde siyasal nedenlerle öldürülmüş çocuk sayısı 50'nin üzerindedir. Durum böyle iken en etkin yayın organı olan TRT'nin bu konuya değinmemesi üzücü bir olaydır. 

1978'inson günlerinde 
K. Maraş'ta meydana gelen olaylarda henüz annesinden doğmamış çocuklar anne karnında kurşunlandı. Üç yaşlarında çocuk ağaca çivilendi. 
Bu olaylar sırasında bir çok çocuk öldürüldü, Tanık olduğum iki olayı anlatacağım. 

İki üç yaşlarında bir çocuğun bilekleri kırılmış, boynuna balta veya bıçakla vurulmuş, tahrip edilen evlerin arasından çıkarıp getirmişler. Hâlâ yaşıyordu ama hastaneye götürmek imkansız. 
O da bir çok varalı arka- 


daş gibi ölüme terkedildi. Sonra hastaneye götürildü mü bilmiyötüni. 
Ölüp ölmediğini, de bilmiyorum. Ama yaşaması bir mucizedir, 


Yine olayar sırasında evler bombalarla tahrip ediliyor, kurşun yağmuruna tutuluyordu. Bir kadın üç yaşlarındaki çocuğunu kucağına almış, az büyüğünüde elinden tutmuş kaçıyordu. Ağlayan küçüğe annesi "svs yavrum, faşistler duyar, bizi de keserler" diye yavrusunu avutmaya çalışıp köşelerden gizlice kaçmaya çalışıyor. 


Bu ve bunun gibi olayları birçok çocuk yaşadı. Birçok çocuk, Maraş" 
ta çocuk kadın demeden öldürüldüğünü duydu. 
Nedenini bilm.se de kendisini de-vakalarlarsa “5Jdireceklerini *biliyordu Yüzlerine bakıidığıhaa ne denli korktukları belli oluyordu. Anarşinin ve katliamların çocuklar üzerindeki etkisi herhalde iyi olmayacaktır. Silah seslerinin çocuklar üzerindeki etkileri son derece zararlıdır. Çocuklar çatışmalarda ölmeyebilirler. Ama korku ve insanın huzurunu kaçıran silah sesleri, tanklar, panzer ve asker çocuklar üzerinde ruh bozukluğu yaratır. Bugünün sağlıksız çocukları yarının sağlıksız toplumu demektir. 


Okullarda öğrencinin başarılı olabilmesi için mutlaka can güvenliği olması gerekir. Aksi takdirde nerede, kim, karşıma çıkıp beni kurşunla- 


olarak mahkum edilirken, sendika faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu da göstermektedir ki, cezayı veren organın verdiği karar gercekçi değildir. 

İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi kararında sendikanın 1961 Anayasası ile kurulu toplumsal nizamı devirmeyi amaç edindiğini kabul ettiğine göre, sendikanın tüm görevlilerinin böyle bir suçlamanın muhatabı olması gerekirdi. Halbuki sadece M. Ali Öztürk hakkında kamu davası açılmış, diğer görevliler hakkında böyle bir dava açılmamış ve mahkumiyet kararı verilmemiş, sendika suçlanmamıştır. 


Bir başka hayret verici durum ise, M.Ali Öztürk 


hakkında Söke savcılığınca soruşturma açıldığında suç olarak, Aydınlık yayınları ile ilişkisi bulunanlarla ilişki kurmak olarak gösterilmişti. 
İddianamede ilişki kuranlar hakkında da kamu davası açılmıştı. Hüküm mahkemesi ilişkisi bulunanlar hakkında beraat kararı vermiş, 9. Ceza dairesi bunu onamış, bu yayınlarla bunlar vasıtasıyla dolaylı ilişki kurduğu iddia edilen M.Ali Öztürk ise mahkum olmuştur. 

Suç delili olarak gösterilen Aydınlık dergisi mahkum edilmemiş, yayınlarıda mahkum edilmemişlur. 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu kadar hukuka aykırı keyfi bir kararı ona 


makla yargısal denetim yönünden hataya düşmüştür. Bu görevini yeterince yerine getirmemiştir. 

Bir kere 141/1. madde anlamında bir cemiyetin varlığını kabul için en azından iki kişinin bir araya gelmesi, sanıklar tarafından bir teşkilatın kurulması, disiplinli ve organize edilmiş müşterek faaliyetin bulunması, sanıklar arasında irade birliğinin doğduğunun ispatı, gayeye ulasacak yetenek ve ciddiyette bulunması zorunludur. Bunların ispatı yapılmadan verilen mahkumiyet kararları hukuki olmanın ötesindedir. 


M.Ali Öztürk hakkında bir mahkeme 8 yıl gibi ağır ceza vermiş, Yargıtay 9. Ceza Dairesincede bu karar onanmış olmasına rağmen, ortada hukuka uygun bir kararın varlığım iddia mümkün değildir. 

—BİTTİ 


Bu resim Maraş'ta MHP'nin katliamı sırasında cekilmistir. İki çocuk anasının kucağına sığınmış. Kimbilir belki kucağına sığındıkları kadın anneleri vile değil. 
Çok çocuk insanların katledilişini böyie korkuyla seyretti. 


yacak diye düşünürken, öğretmenin anlattıkları bir kulaktan girip ötekinden çıkacaktır. 
Çocukların yarınını ve bugününü garantiye alma- nın yolu anarşinin kökünü kazımaktır. Anarşiye karşı 45 milyon Türkiye halkını, hatta tüm dünya halklarını birleştirmek, 


İsciçre'den gelen 355 imzalı dilekçe. 


çocuklara 1979 yılı içir en güzel hediye olacaktar. 

Tüm büyükler kendileri için olmasa bile, yavruları küçük kardeşleri için anarşiye karsı hirleşmelidir. 

Küçük bir mesajım 

Sevgili küçükler, Sizler 


kardeşlerime 


MHP'den hesap 


sorulmasını isteyen dilekçeleri, 


içişleri Bakanına 


gönderiyoruz 


İsviçre'nin Fribourg Şehrinden İsviçrelilerin ve Türkiyeli işçilerimizin K.Maraş katliamını protesto eden, MHP ve Kontrgerilladan hesap sorulmasını İsteyen 
355 imzalı dilekçelerini aldık. 

Fotokopisi yandadır. 


BİNGÖL GENÇ'TEN 
310,KOCAELİ 
KANDIRA'DAN 86 İMZA 

Bingöl'ün Genç Kazasından 310, Kocaeli'nin Kandıra kazasından 86 yurttaş yazdıkları mektuplarda K. 
maraş katllamını protesto etmiş , MHP ve Kontrgeriiladan hesap sorulmasını istemişlerdir. 

Mektupları İçişleri kanlığına İletiyoruz. 


aranızda tartışın, konuşun ama kavga etmeyin. 
Arkadaşlarınız arasındaki meseleleri şimdiden tartışarak halletmeyi kendinize bir alışkanlık haline getirin. 
Endüstri Meslek 
Lisesi Öğrencisi 
Faruk Bakırcıoğlu 


———m— a 


Ver Memet, ye Mehmet!.. 


İşçi Memet, emekçi Memet versin. . , Sanayici Mehmet beyefendi, ithalatçı Mehmet beyefendi vermesin... 

Sonra da buna "adalet" densin! Olur mu? 

Olmaması lazım ama bal gibi oluyor her nedense? 

Nasıl oluyor rakamlarla anlatalım size. 

Önce birkaç ara-başlık: 

“vergi kaybı yılda SU milyar lirayı buluyor..." 

Rakamlarla biraz daha yakından oynayalım, ister misiniz? 

"Büyük çiftçi olan evli 2 çocuklu bir yükümlünün ödediği gelir vergisinin ayda 263 liradan ibaret olduğu anlaşılmıştır. . ." 

Buna karşılık; "5220 lira aylık alan bir işçi, ya da devlet memurunun ödediği gelir vergisi yılda 16.155, ayda 1346 liradır...” 

Sıkı durun şimdi. 

"Gelir vergisinin yüzde 66.I'ini ücretliler (işçi — memur) veriyor. . ." 

Sonuç? Sonuç şu: 

Büyük tüccar, sanayici, ithalatçı ayda 875 
TE 

Kira geliri sahipleri ayda 123 TL, .. 

TIR ve otobüs işletmecisi ayda 24 TL vergi öderken, bir işçi ayda 1346 TL vergi ödüyor. 
Böyle diyor Maliye Bakanı. (14 Ocak 1979 — Basın toplantısı) - 

İyi mi? 

İyi değil ama ne yapsm ücretli? Eli mahküm... 

Ondan, vergi peşin-peşin kesilir çünkü. 

Yani? Yanisi şu: 

“İşçinin, memurun vergi kaçırması imkânsızdır.” 

Bunz mukabil; "işverenden, sanayiciden vergi almak hemen-hemen olanaksızdır." 

Ne vergi düzeni? Ne vergi düzeni? Evlere şenlik! 

Vergi düzeninin çarkı işçinin-memurun zararına, işverenin yararına dönerse böyle olur. 

Garipliğe bakınız. 

"Dar gelirli" vergisini son kuruşuna kadar bastırıyor... 

“Rol gelirli" vermesi gerekli vergiyi son kuruşuna kadar kaçırıyor! 

Kısacası; "Ver M&met, ye Mehmet" hesabı. , . 

İşçi, emekçi Memetler veriyor. ... 


İşadamı, sanayici Mehmet beyefendiler yiyor... 
Mesele bu kadar basit işte, 


İLAN 
KONYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN 


Damperli kamyonların kasalarının tadil ettirilmesi işi 270.320,- lira keşif bedelli ve 21.978 
lira muvakkat teminatlı kapalı zarf usulü eksilme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 2osyası bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. İhalesi 13.2.1979 Salı günü saat 15.30 da Belediye sarayında toplanan encümence yapılacaktır. 


İhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanu- nun 2,3 ve 32. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar encümen kalemine vermeleri şarttır. 
İhale saatinden 24 saat evvel yeterlik belgesi almak için müracaat etmeleri lazımdır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 18.1.1979 

Basın: 10714 -110 


— m an 
Bingöl Genç 'ten ve İzmit Kandıra'dan 396 imzalı dilekçe. 


LANDA VE ÇİN ARASIND İLİŞKİLER GELİŞİYOR 


Hollanda Dışişleri 
Bakanı Çin'e gitti 


© Rotterdam ve Şanghay, kardes sehir ilan edildi 


NİYAZİ TERZİ, HOLLANDA'dan bildiriyor 


Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Huan Hua'- nın bir süre önce yaptığı ziyareti iade etmek amacıyla Hollanda Dışişleri Bakanı Van Der Klaauw Çin'e gitti. 
Hua Guo-feng tarafından da kabul edilen Hollanda Dışişleri Bakanı Çin yetkilileriyle ekonomik ve siyasi meseleler üzerine görüştü. 

Hollanda ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında tartışılan konularda görüş birliğine varıldığı da gelen haberler arasında. Yapılan anlaşmalara göre, Hollanda-Çin işbirliği ile Şanghay'ın birkaç yüz kilometre kuzeyin- deki Deyan Yung Fang'da yeni bir liman yapılacak. 
İki ülke arasındaki ticaret daha da canlı bir hale getirilecek ve de öğrenci değişimi gerçekleştirilecek. Bunun için Hollanda Eğitim Bakanı Pais} Çin'i ziyaret edecek. Pazartesi günü Şanghay limanını ziyaret eden Hollanda ve Çin Halk. Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Şanghay ile Rotterdam'ı kardeş şehir ilan ettiler. Burada bir açıklamada bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı, iki şehrin,ülkelerinin can damarı olduğunu ve Rotterdam Belediyesi ile görüşüp bazı değişiklikler yaparak rotterdam ve Şanghay arasında canlı bir trafik yaratılacağını belirtti. Perşembe günü sona eren görüşmeler, Hollanda'da memnunlukla karşılandı. 

Bir süre sonra birkaç Hollandalı yetkilinin daha Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret edecekleri bildirildi. 


ABD SAVUNMA BAKANI HERALD BROWN: 


“SALT, silahlanma 


yarışını durduramaz” 


© Sovyetler Birliğinin Doğu Avrupadaki birliklerini artırması. 


Batı Avrupa'nın guvenliği aşısından ciddi bir tehlike oluşturuyor” 


© "Avrupa'daki müttefikimize yardımda bulunmaya kararlıyız” 


WASHİNGTON 
(AJANSLAR) 

ABD Savunma Bakanı 
Herald Brown, stratejik silahların sınırlandırılına sıyla ilgili yenibir anluş manın (SALT—2) imza lanmasının, askeri yarışın sona ereceği anlamına gelmeyeceğini bildirdi Senato Savunma Komisyonuna vıllık raporunu 


sunarken konuşan Brown, böyle bir anlaşmanın, "silahların denetlenebilmesine küçük ölçüde de olsa bir duraklamaya katkıda bulunacağını" söyledi. ABD'nin savunma siyaseti ile ilgili olarak bilgiler veren Brown raporunda, Amerikan nüklâer füzelerinin bundan böyle, Sovvet kentlerini değil, 


Sovyet füze filolarını yok etmeyi hedef alacağını belirtti. Ve "Sovyet kentlerini yok etmek, artık savaşı önleyici uygun bir yoldeğildir" dedi. 
“MOSKOVA'NIN 
ASKERİ BÜYÜME 
ÇABASI TEHLİKELİ 
BOYUTLARA VARDI" 


Raporunda, Moskova" 
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Vietnam Kamboeyu 
> ve bizler 


Bugünkü yazıda, Kamboçya'da insan hakları sorunu üzerinde duracağım. Pol Pot rejiminin bu konuda ağır eleştirilere uğradığı biliniyor. Bu eleştiriler daha çok Batılı çevrelerden geldi. Ama Vietnam ve Sovyetler Birliği bugün bunlardan yararlanıyor. Askeri saldırı, Kamboçya rejimini eleştiren Batı ülkelerinden değil, bu eleştirilere sahip çıkan Vietnam ve SSCB'den gelmiştir. Üstelik bu ülkeler sosyalist olduklarını da ileri sürmektedirler, Bu bakımdan Kamboçya'ya yapılan saldırı dolayısıyla bu ülkedeki insan hakları sorununu ele alırken, hem Batıdan gelen eleştirileri, hem de sosyalist olduklarını ileri süren ülkelerin bu eleştirilerin üzerine kurulmalarını hesaba katmak gerekecek. Ama unutulmaması gereken bir üçüncü boyut daha var: Kamboçya'nın. sosyalist bir ülke olması. 
Dolayısıyla bu ülkedeki insan hakları sorununu da bu çerçeve içiresinde irdelemek zorundayız 

INSAN HAKLARI SOMUT 
BİR KAVRAMDIR 

Soyut olarak "insan hakları" diye bir şey yoktur. Nasıl soyut demokrasi, sot bir diktatörlük diye bir şey yoksa, nsan hakları sorunu da değişik sınıflar açısından ve içinde bulunulan şartlar bakımından ele alınmak gerekir. 

Kamboçya, 5 yıl süren bir kurtuluş savaşından çıkmış bir ülkedir. ABD saldırısı ve bombardımanları bu ülkeyi harap etmiştir. Bütün alt yapılar mahvolmuş, yol iz kalmamış, kentler yüz binlerce İnsanın sığındığı yerler olmuştur. Açlık ve sıtma, halkı kasıp kavurmuştur. 
Savaşın sebep olduğu yıkımlar yetmiyormuş gibi, eski rejim kalıntıları ve ABD emperyalizminin destekçileri de faaliyetlerine değişik şekiller altında devam etmektedirler... iie, devrimci Kamboçya Hükümeti böyle bir ülkeyi, böyle bir enkazı devralmıştır. İlk yaptığı işlerden biri de, başta başkent olmak üzere büyük kentlerin boşaltılmasını ve kitlelerin tarım işlerine dönmelerini sağlamak olmuştur. 
Açlık sorununun çözümü, halkın doyurulması, başlıca besin kaynaği olan pirinç üretiminin çözümü buna bağlıydı. Bu yolda atılacak her adım ülkeyi kuşatan emperyalist çemberin kırılması anlamına da gelecekti. Pol Pot yönetimi, Sihanuk'un da Pekin'deki son basın konferansında belirttiği gibi bu işi başarmıştır. 9 Ocak 
1979 tarihli Le Monde, Sihanuk'un aynen şöyle söylediğini yazıyor: ''Tarım büyük ilerleme gösterdi. Sanayileşme de çok iyi bir tempodayd"." 

Bu sonuç elbette birtakım fedakarlıklar ve zorlamalar pahasına gerçekleştirilmiştir: Kentlerin boşaltılması, kırlık alanlardaki toplu çalışma sisteminin örgütlenmesi vs. Ama bunlar olmasaydı ortag çıkan tablo ne olurdu? Herhalde Kam: 

oçya devriminin, devraldığı ağır mirasın altında ezilmesinden başka bir şey degil... Bugün Pnom Pen'i işgal eden güçlerin ilk kararlarından biri ise, kişisel seyakat ve dilediği yerde yerleşebilme özgürgürlüğünün yeniden mutlak olarak tanınması olmuştur. Bunun anlamı, yeniden kentlere yığılmanın özendirilmesidir. Bu demagojik tutum Kamboçya halkının gerçek menfaatlerine ters düşmektedir. Yeni kararın yaratacağı sonuçları herhalde yakında görmeye başlayacağız. pon çalışma sisteminin kaldırılmasıyla birlikte yürürlüğe konan bu karar, saldırgan güçlerin sosyalistliği ve insan hakları anlayışı konusunda da bir fikir veriyor. 

Seyahat ve yerleşme özgürlüğü sorununu biraz daha derinleştirelim. Bunu, tarımda kollektif çalışma ilkesiyle birlikte değerlendirelim. Böyle ele almaya mecburuz, çünkü söz konusu olan kapitalist bir ülke değil, sosyalizmi kurmaya çalı- an bir ülkedir; söz konusu olan mürefeh bir ülke en sona yakılıp yıkılmış bir ülkedir. Söz konusu olan rejim, bir burjuva demokrasisi değil, proletarya demokrasisini kurmaya çalışan bir re-Jimdir. 

Kamboçya'nın Devlet Başkanı K.Samphan 1959'da Paris'te yapılan “Kamboçya Ekonomisi ve Sanayileşme Sorunları” başlıklı doktora tezinin sahibidir. Tezinde, dış dünyaya değil iç kay- 

~ naklara güvenme ilkesini.» savunan Samphan, ekonomik bağımsızlığın sağlanabilmesinde "toplu çalışma sistemi”nin uygu- 


lanmasinı zorunlu görmekteydi. Asıl önemlisi, yazarın, bu yöntemin Kamboçya halkının tarihi gelenekleri içerisinde yer aldığı belirtilmesi ve bu geleneğin canlandırılmasını istemesiydi. (Anlaşılan bu gelenek, bizdeki imeceyi andırıyor). 
Bunun önemi şuradadır ki, toplu çalışma yöntemi Kamboçya halkının tarihten edindiği bir tecrübe, bir mirastır. İşte, pek çok kişiye bir "angarya" gibi gelen kişisel seyahat ve yerleşme özgürlükleri de tanınmadığı için "insan haklarının vahim bir ihlali gibi görünen bu uygulamanın, Kamboçya toplumunun tarihi ve güncel şartları içerisindeki gerçek anlamı budur. 
Ve önemle belirtelim ki, Pol Pot yönetiminde, bu fikirlerden ve bu tarihi gelenekten geniş ölçüde yararlanılmıştır. (Le Monde, 9/1/1979, sayfa 4.). 

Bir başka özgürlük sorunu daha: Haberleşme özgürlüğü. Bu noktada da Kamboçya rejimi çok sert eleştirilere uğramıştır. Ama nedense gözden kaçan bir nokta var. O da, savaşın yıkımına uğramış olan bu ülkede bugün bile bir posta ve haberleşme ağının kurulamamış olmasıdır. Pol Pot rejiminin "haberleşme özgürlüğü düşmanlığı"nı işleyenlerin bu . noktayı ihmal etmemeleri gerekirdi. Ki bu hususda, yine içinde bulunulan olğanüstü kosulların bir parçasıdır. 

PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ 

VE DEMOKRASİ 

Kamboçya'daki insan hakları sorunu ele alınırken hesaba katılmayan bir nokta daha var: Burjuva özgürlük ve insan hakları anlayışıyla Marksist özgürlük kavramının birbirlerinden farklı oluşu. Marksist özgürlük, sorununu kendi kavrayışı ve bağlamı içerisinde değil, burjuva degerleri açısından neştere vurmak sağlıklı bir yöntem değildir. Çünkü proletarya diktatörlüğü zaten teorisi gereği devrim ve rejim düşmanlarına özgürlük tanımamaktadır. Bu, burjuva özgürlük anlayışı açısından da elbette eleştirilebilir. Herkesin de bunu eleştirmeye hakkı vardır. 
Ama bu eleştirilerin fazla bir anlamı yoktur. Örneğin Kamboçya'da ya da bir başka sosyalist ülkede, toprak ağalarının mülk edinme ve mülkiyet haklarının güvence altına alınmadığı, büyük sermayenin ve üretim araçlarının devletleştirildiği, rejim düşmanı asalak unsurların ve toplum tortusunun zorla çalıştırıldığı ileri sürülürek yapılan bir eleştirininanlamı nedir ki? Zaten devrim, bunun için yapılmış, proletarya diktatörlüğü bunun için kurulmuş değil midir? 

Kamboçya'da halk mahkemeleri de eleştiriliyor ve insan haklarının ihlaline ömek diye gösteriliyor. Burada da, burjuva yargılama teorisi ve pratiği ile, sosyalist yargılama teorisi ve pratiği birbirine karıştırılmaktadır. Milli demokratik devrimini ya da sosyalist devrimini idrak eden bütün ülkelerde, halk mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemelerin gerçekten proletaryanın adaletini uygulayıp uygulamadıkları ayrı bir sorundur. Burada da keyfilikler ve sosyalist adalet anlayışına aykırılıklar yapılmış olabilir. Bunlar, kendi bağlamları içerisinde ele alınıp eleştirilmesi mümkün ve gerekli olan şeylerdir. 

Peki acaba Kamboçya yönetimi, sosyalist anlayış açısından da insan hak ve özgürlüklerini çiğneyen davranışlar içerisinde bulunmamış mıdır? 

Sosyalizm kanunsuzluklar ve kiyfilikler rejimi değildir. Olmaması gerekir. 


m ve e m m e en 


Gerici sınıflara karşı diktatörlük halk sırnıflarına karşı hoşgörü ve özgürlük bu rejimin candamarıdır. Halk düşmanlarına karşı uygulanan yöntemler ile, halka karşı takınılan tavırlar arasındaki zorunlu farklılık sosyalist demokrasinin temelidir. Halk ile halk düşmanları arasındaki çelişkilerin çözümünde uygulanan yöntemler ile, halk arasındaki çelişkilerin çözümünde kullanılan yöntemlerin farklı olması doğal ve zorunludur. 

İşte, herhangi bir ülkedeki sosyalist yönetim bu açıdan, bu temel ilkelere uyarlıkları açısından o yargılanmalıdır. 
Devrimci şiddet yalnız halk düşmanlarını mi hedef almıştır, yua halka karşı da yönelmiş midir? İçinde bulunulan zor koşullara rağmen sosyalist legalite (yasallık, sosyalist hukuk ilkelerine bağlılk...) konusunda titiz davranılmış mıdır? 
Yoksa, kör bir tedhiş ve sindirme dalgası mı ortalığı kaplamıştır? 

Kamboçya'daki duruma baktığımızda görülen nedir? İtiraf edeyim ki, bu ülkede olağelenleri çeşitli ve çelişik kaynaklar- dan izlemeye çalışmış olmakla birlikte kesin bir kanıya varabilmiş değilim. Ama, biraz daha ileri giderek şunu ifade edeyim: Din ve vicdan özgürlükleri, aile birliğinin korunması, karı-kocanın birara- da yaşayabilmeleri, açık bir şekilde yargılanmadar. cezalandırılmama ve öldürülmeme gibi çok temel bazı ilkelere uyulmadığı yolundaki iddialara kaynak gösterilen bazı belge ve tanıklar, ciddiyetle incelenmeyi gerektirecek niteliktedirler. 
İçinde bulunulan koşullar ne olursa olsun bu ilkeler ve benzerleri, sosyalist legalite anlayışının da koruduğu değerlerdir. Bu alandaki uygulamaların en objektif bir şekilde araştırılmasında çekinilecek bir şey olamaz. Tam tersine bun- da bir zorunluluk vardır. Proletarya demokrasisinin geliştirilmesi sorunu, sosyalist rejimin hayati bir sorunudur. Bu sorunun, halkın ve emekçi kitlelerinin özgürlüğünü geliştirici, geniş” kitlelerin demokrasinin işleyişine aktif şekilde katılmalarını, siyasi hayatta gerçekten söz sahibi olmalarını sağlayıcı yönde çözülmesi gerekir. Yoksa sosyal-faşist dönüşümlere de bir ölçüde zemin hazırlanmış olur. 

İNSAN HAKLARI VE İŞGAL 

Şimdi asıl canalıcı noktaya gelelim: Kamboçya'da insan haklarının hoyratça çiğnendiği iddiası, bu iddiaya sarılan bazı devletlere, o ülkeyi işgal etme hakkını verdirir mi? Elbette ki hayır! 
Çünkü işgal ve istila yalnız uluslararası hukukun değil, aynı zamanda sosyalist anlayışın da reddettiği şeylerdir. Sosyalist olduğunu ileri süren ülkelerin başka sosyalist ülkelerdeki uygulamalarla ilgili eleştirileri varsa, bunları, partiler arası göreneklere de uymak şartı ile öbür tarafa aktarmaları mümkündür. Ama tutulacak yol, hiç bir şekilde, işgal ve istila- ya gitmek değildir. 

Bu nedenle, Batı ülkelerinden yükselen eleştirileri de gayri resmi paravana olarak kullanıp Kamboçya'ya saldıranlar her şeyden önce, ağızlarından hiç eksik etmedikleri sosyalizm sözcüğü ile ters düşmüşlerdir. Bu, bir kere daha, sosyalizme yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olmuştur. 
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nın 1978 yılındaki askeri büyüme çabasının çok tehlikeli boyutlara vardığını belirten Brown, ABD'nin, Sovyetler Birliği'nin böyle bir üstünlük sağlamasına riza gösteremeyeceğini söyledi. 
Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'daki birliklerini çoğalttığına da dikkat çeken Herald Rrown, bu- 


nun, Batı Avrupa'nın gi venliği açısından gillik« artan ciddi bir tehlike « luşturduğunu belirtti Bununla birlikte, Sovyel lerin Avrupa'da kolay ko lay zafere ulaşamayacuk larını bildiren Brown, ül kesinin Avrupa'daki miit tefiklerine yardımda hu lunmaya kararlı olduğu nu kaydetti. ABD Suvun 


ma Bakanı bütün bu nedenlerden dolayı 1979- 
80 savunma bütçesini ar - 
tırdıklarını sözlerine ekledi. 


Komisyondaki konuşmasında İran konusuna da değinen Bakan, Sovyet ler Birliğinin İran'a mü dahale etmeye yeltendi. 


"Amerikai nükleei füzeler bundaı 

© böyle 
Sovye kentlerin değil, Sovye füze filoların yok etmey 


hedej alacaktır 


ği yolunda bir belirtinir görülmediğini ileri sürdü. 
“Fakat yine de bu karı: 
şık dönemde yabancı güçlerin İran'a müdahale edip etmeyeceklerini bilemeyiz" dedi. Brown ayrıca, bu durumda İran'- a müdahale etmek isteyeceklerin karşılarında ABD'nin tepkisini bulacaklarını bildirdi. 


CDU Başkanı Kohl, 
B.Alman hükümetinin 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yumuşama”politikasını eleştirdi 


© Helmut Kohl: “Sovyetler Birliği karşısında, ülke güvenliği için 


gerekli önlemler alınmiyor” 


© Josef Strauss: "Sovyetlerin saldırma 


yanlış kapı tutuyorlar” 


FRANKFURT (ÖZEL) Avrupa Birliğine de değinen Strauss, bu konuda şöyle konuştu: 

"Sözde ğinden yana olanlar, diğer taraftan da Alman düşmayplığı yapmaktadırlar. 
Bu iki yüzlü tutumu, ortaya çıkarmak gereklidir. 


Alman Hıristiyan 
Demokrat Birliği (CDU) Başkanı Helmuth Kohl, Federal Almanya parlamentosundaı, yaptığı bir konuşmada, Schmidt, hükümetinin izlediği "Yumuşama" politikasını eleştirdi, Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Helmuth 
Kohl, kükümetin, Sovyetler Birliği karşısında ülke güvenliği için gerekli önlemleri almadığını belirtti 

NATO'nun güçlendirilmesinin artık en acil sorunlardan biri haline geldiğini söyleyen Kohl, şöyle devam etti: 


"NATO, otuz yıl önce kuruldu. 
Fakat karşımızdaki tehdi. 
din niteliği o zamandan bugüne önemli olçüde değişti. Bu tehdidin boyutla- 


rı bugün artık dünya ölçü- « 


süne ulaşmış bulunmaktadır." 


TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ' 


Shmidt hükümetinden 
NATO'nun müttefiklerine ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye olması söz konusu olan ülkelere, dana fazla ilgı göstermesini isteyen Kohl, diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye" nin de önemi üzerinde durdu ve şöyle dedi: 


“Avrupa Ekonomik Topluluğunun ( genişletilmesi ile ilgili olarak bütün milletvekili arkadaşlarım- dan şunu talep ediyorum: AET'ye üye olması düşünülen ülkelerin yanısıra-tekrar tekrar belirteyim-özel bir durumu olan Türkleri aklımızdan oçıkarmamalıyız. üstelik yalnız aklımızdan çıkarmamakla kalmamalı, buna göre davranmaliyız." 


Konuşmasının geniş kısmında, Sovyetler Birliğinin izlediği saldırgan siyaseti açıklayan Kohl, bu konuda örnekler verdi. 
Ayrıca Sovyetler'in Angola'da ‘Afganistan'da ve Kamboçya'da giriştiği saldırıları hatırlattı. 


HİRİSTİYAN SOSYAL 
BİRLİK PARTİSİ 
BAŞKANI 

“JOSEF STRAUSS 


Alman Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi Başkanı Josef Strauss Paris Belediyesi ve bir Alman vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir seminere katılmak üzere 23 Ocakta 
Paris'e gitti. "Afrika siyaseti" ve "Kuzey-Güney diyaloğlu''konularını kapsayan seminerde bir konuşma yapan Strauss, şöyle dedi: "Çok önemli olan Almanya-Fransa işbirliği, Afrika siyaseti konusunda işlemez hale gelmiştir. Sovyetler'in Afrika'daki yayılmacılığı-- na karşı etkin önlemlerin alınması gerekmektedir." 


Avrupa Birli- 


olduğu 


yacağını sananlar, 


Avrupa'da ayrılıklar körük - lenmektedir. 
körüklemek bir yana, Avrupa'da Sovyet yayılmacığına karşı birlik oluştu rulmalıdır, Bugün, rizikolu için, Sovyetler'in saldırmayYacağını ` sananlar yanlış kapıları tutuvorlar,” 


JAPONYA 
BASBAKANI 
OHİRA:; 


"Dış politikamızın temel unsuru, 
Güneydoğu Asya'da barış ve istikrarın korunmasıdır” 


TOKYO (ANKA) 


Japon Başbakanı Ohira, hükümetinin izleyeceği 


dış politika hakkında Parlamentoda bir konuşma 


yaptı. İzleyece nu, Güney Doğu Asya'da barış ve istikrarın korunmasının oluşturacağını söyleyen Başbakan Ohira, 


kleri dış politikanın temel unsuru- 


Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar- , da da daha aktif bir, politika uygulayacaklarını a- 


çıkladı. 
Ayrılıkları 


Sihanuk, Le Nouvel Observateür yazarı K.S.Karol'la görüştü 


Norodom Sihanuk: 


"ÜLKEMDE YASAL OLAN VE YURTSEVERLERİN 
DESTEĞİNE SAHİP OLAN 
POL POT'TUR” 


© "Vietnam, karnını doyurmak ıçin, azgın bir boğa gibi ülkemize saldırdı” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Le Nouvel Observateur dergisi, 22 Ocak 1979 tarihli sayısın- da ise, ünlü yazarlarından K.S. Karol'un Prens Sihanuk'la yaptığı bir telefon görüşmesini yayınladı. Dostlukları, on yedi yıl öncesine, 1961'de Belgrad'da yapılan Bloksuz Ülkeler Konferansı günlerine dayanan Karol ve Sihanuk arasında telefon gö- 


rüşmesi şöyle: 


KAROL: Avrupa'daki sol kamuoyu, Vietnam'ı eleştirmekte güçlük çekiyor. Çünkü bu ülkenin milli kurtuluş mücadelesindeki fedakarlıklarını ve yiğitliğini unutamıyor. 

SİHANUK: Fakat, aynı dava uğruna biz de Vietnamlılarla birlikte mücadele ettik. Bugün bu davaya ihanet eden biz değiliz, Vietnam'dır. Vietnamlıların ilhakçı özlemlerini öteden beri bilirim. Ortak savaşımız sırasında, yine de Vietnamlı komünistlerin daha farklı olacağına inanmıştım. Ama aldanmışım. Büyük bir güven beslediğim Pham Van Dong'un, tıpkı eski Vietnamlı işgalciler gibi davranması beni derinden üzdü. Olgular ortadadır: Sovyetler'in kışkırttığı Vietnam, "Hindiçini'deki iki kardeşini Laos ve Kamboçya'yı, sömürgeleştirmek ve sömürmek için fethetti. Ekonomisi acınacak bir durumda ve pirinç tarlalarımız ve diğer tarımsal zenginliklerimizle karnını doyurmak için, azgın bir boğa gibi saldırdı. 

KAROL: Pol Pot rejimi bizim buralarda öylesine sevilmiyor ki, düştüğüne pek çok insan sevindi. 
Bu şartlarda, eski Devlet Başkanı siyasi hayattan çekilmek yerine, yeni bir hükümet kurarak, ülkenin kaderini yeniden ele almak istediğini açıklasa, Kamboçya davası daha geniş bir destek bulmaz mı? 

SİHANUK: (Gülerek) Söyledikleriniz gerçekçi şeyler değil. 
Dediğim gibi, beni küçük düşüren ve bana çok kötü davranan 


Norodom Sihanuk 


Fol Potu ben de sevmiyorum. 
Fakat yasal olan işgalci karşı sında yurtseverlerin desteğine sa- 


hip olan odur. Hem Vietnamlı- 


lar hem de Kızıl Khmerlilerle savaşmak üzere üçüncü bir ordu oluşturamam. Çekilme kararım gevşeklik veya bencillikten kaynaklanan bir tutum değil, gerçekçi: olmamın sonucudur. 
Yapabileceklerim, en fazla, Kamboçyalıların daha sonra meselelerini kendilerinin çözeceğini umut ederek, uluslararası kamuoyu önünde yabancı birliklerin ülkemden çekilmesini talep etmekle sınırlıdır. 

KAROL: Pnom Pen'de hükümet kuran FUNSK hakkında ne düşünüyorsunuz? 

SIHANUK: Yabancıların ara- 


maya başladılar. 


Sovyetler Birliğinin işgali altındaki Kuril adalarının Japonya'ya iade edilmesi gerektiğini de belirten Ohira, bu yapıldığı takdirde bir Sovyet-Japon dostluk anlaşmasının imzalanması yolunda adım atılabileceğini söyledi. 

Japon Başbakanı Ohira, ülkesinin özellikle Çin Halk Cumhuriy liştirmek arzusunda olduğunu belirtti 


eti ve ABD ile ilişkileri daha da ge- 


basıyla başkente gelen bu kişileri tanımıyorum. Sözde FUNSK dünya siyasi sahnesinde çok kötü bir ömektir. Komşusu hakkında kötü amaçlar güden her güçlü ülke, fethedilen başkentlerde zırhlı birlikleri sayesinde "Ulusal Kurtuluş Cephe"lerini yarat- sa bunun sonu nereye varır? 
Hiç bir yerde barış olmaz ve halk egemenliğinden sözedilemez. Mareşal Tito bu gerçeği hemen anladı ve bana şeref veren dostluğu yüzünden değil, bu gerçeğe dayanarak, Kamboçya davasını kayıtsız şartsız destekledi." 

KAROL: Yugoslav kaynaklara göre, Kamboçya'nın işgali Hanoi'de daha geçen Nisan ayında planlanmış ve Mareşal Tito, daha kötüsünden kaçınmak için arabuluculuk önermiş. 

SİHANUK: Gerçeğin bu olduğundan eminim fakat, Pol Pot bana herhangi bir görüşmeden söz ëtmedi. Fakat ben Vietnamlıların bir çözüm istediklerine inanmıyorum: ¥Ve onlar Kasım ayında SSCB ile askeri bir anlaşma yaptıktan sonra, saldırıları için uygun anı kolla- 


Görüşmede daha sonra Sihanuk, 'Sovyetler'in korkunç tehditlerine rağmen”, adaleti savunma ve Vietnam istilasını mahkum etme cesaretini gösteren Romenlere ve Kuzey. Korelilere saygısını belirtiyor ve Çin'in ülkesine gösterdiği destekten uzun uzun söz ediyor. | Sihanuk'a göre kısa vadede sonuç almayı beklemek hayal olur. Vietnam Kamboçya'yı sömürgeleştirmek isteyecek, öte yandan Khmerlilerin halk savaşt. 
uzun yıllar sürecektir. Sihanuk, görüşme sırasında Vietnam "'hegemonyacılığı''nın bütün Güney doğu Asya barışı için sürekli bir tehdit olduğunu da belirtti. 


İsçi-sendika —. 


Gülay Kurnaz Kenan 
Durukanla görüşüyor. 
Sahte TKPhin kamu kuruluşlarının Rilit noktalarını ele geçirmek için harcadığı çaba askeri o işyerlerine de 


yöneldi. Bazı CHP'li par. | 


lamenterlerin tutumu sahte TKP'ye yeşil ışık yakıyor. CHP milletvekili Kenan Durukan bu önemli noktaya da 


değiniyor. 


CHP milletvekili ve Türk Harb-İşGenel Başkanı Kenan Durukan: 


\ ça 


A XX 


rk-İş'e bağlı Türk-Harb İş Sendikası, Mart ayında, askeri işlerlerinde | 


yeni dönem toplusözleşme görüşmelerine başlamaktadır. Şu anda, sendika yöneticileri, işyerlerinde dağıtılan anket formlannın değerlendirilmesi ve toplusözleşme taslağının oluşturulması hazırlıkları içindedir. 

Son aylarda, Türkiye'deki askeri işyerlerinde TKP'nin güdümündeki Aster-İş Sendikasının bir sızma girişiminde bulunduğu, ancak bu girişimin kısa sürede fiyaskoyka sonuçlandığı biliniyor. Yetki dönemi arifesindeki bu girişiminden başarısızlıkla çıkan Aster-İş'in şu günlerde kısa vadede sonuç alma umudunu yitirerek bekleme dönemine girdiği ve toplusözleşme ertesinde yeniden harekete geçmek için fırsat kolladığı da gözleniyor. 

Türk-Harb İş Sendikası Genel Başkanı ve CHP milletvekili Kenan Durukan' la Aster-İş'in bu işkolundaki faaliyetlerinin bir değerlendirmesini yapmak, bu tecrübenin ışığında sahte TKP'ye karşı mücadele yöntemlerini tartışmak ve Türk-Harb İş Sendikasının yeni toplusözleşme dönemine hangi hedeflerle gir- 


rüş meyi aşağıda yayınlıyoruz. 


| diğini öğrenmek amacıyla bir görüşme yaptık. Sayın Durukan'la yaptığımız 


Röportaj: Gülay Kurnaz 


BUGÜN ASTER-İŞ BİR TKP HAREKETİ 


OLARAK KESİNLİKLE AÇIĞA ÇIKMIŞTIR” 


e Sendikamızın bazı şube yönetimlerine karşı duyulan 


tepki Aster-İş” in kuruluşunda etken olmuştur 


Maden Federasyonu Genel Başkanı Kemal Özer: 


Devletleştirilen madenlerde çalışan işçilerin tazminatlarını kimin ödeyeceği açıklığa kavuşturulmalıdır 


ANKARA (AA) 


Türk-işe oağlı Maden Federasyonu (Başkanlar Kurulunda bir konuşma yapan Genel Başkan Kemal Özer madenlerin devletleştirilmesine | ilişkin yasanın işçileri endişeye 


düşürdüğünü belirterek, devletleştirilen madenlerde çalışan işçilerin 


tazminatlarının kim tarafından ödeneceğine açıklık getirilmediğini söyledi. 


Selüloz-İş, üç işyerinde grev kararı 

aldı 


Mahmut Tabak Kağıt Fabrikasında, patron lokavt ilan etti 
Sancak Karton” da görüşmeler başlıyör 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Selüloz 
İş Sendikasının çeşitli işyerlerinde sürdürdüğü toplusözleşime görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika bu işyerlerinde grev kararı aldı. Mahmut Tabak Kağıt Fabrikasında ise patron lokavt ilan etti, 


Kazlıçeşme'de kurulu ve 12 işçinin çalıştığı Mahmut Tabak Fabrikasında patron bir süre önce 7 işçiyi işten çıkardı. 


Çıkarılanlardan biri de baştemsilciydi. o Patron sendikanın o toplusözleş- 


me görüşmelerinde istediği saat ücretlerine 8 liralik zammı, yıllık ikramiyenin 6 maaşa çÇıkanılması ve kıdem tazminatının 35 gün olması taleplerini kabul etmedi. Bunun üzerine sendika grev kararı alırken patron da lokavt ilan etti, 


Seliloz-Iş'in Marey ve 
Uçar Kağıt Fabrikasında sürdürdüğü ( toplusözleşme görüşmeleri de anlaşmazlıkla sonuçlandı. 50 işçinin çalıştığı fabrikada, patron uzlaştırma kurulunun tekliflerini de kabul etme-. 
mesi üzerine grev kararıalındı. 


Edirne Olmuk Kağıt Fabrikasında da 190 işci adına sürdürülen toplusözleşme görüşmelerinin sonuçlanmamasına rağmen, patronun uzlaşmaz tutumu nedeniyle grev kararı alınmasının kuvvetli olduğu bildiriliyor. 


Öte yandan 26 işçinin çalıştığı Sancak Kağıt Karton Mukavva Fabrikasında ( toplusözleşme görüşmelerinin  sürdürüldüğü, 27 işçinin çalıştığı Çorlu Trakya Kağıtta ve 
7 işçinin çalıştığı Silahtar Kağıt'ta da toplusözleşme görüşmelerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi 


Kemal Özer yasanın aceleye ge" * s y dığını da sozierine ekleyerek tazminatlann kim tarafından ödeneceği konusuna zaman geçirilmeden açıklık getirilmesi gerektiğini belirtti, 


Maden Federasyonu 
Genel Başkanı Kemal özer, federasyonun Başkanlar Kurulu'nu açarken yaptığı konuşmada daha sonra görüşlerinin 


belirli mâdenlerin değil, 


sı olduğunu da hatırlatarak şöyle dedi; 

"Biz madenlerin devletleştirilmesini isterken, Türkiye Kömür İşletmeleri madenlerdeki bazı işleri özel sektöre yaptırmaktadır, Öteki madenlerde de aynı işlem yapılacaksa, devletleştirilmesine gerek yok," 

Kemal özer ayrıca devletleştirilecrek maden- 


lerin devlete devredilme- 


aki sunda bazı işverenlerinn toplusözleşme (o görüşmelerini 


çıkmaza soktuğunu da bildirdi. 

Maden Federasyonu 
Genel Başkanı konuşmasının sonunda 1978 yılı 
Mart ayından bu yana 
TKİ'de çalışan işçilerin 
900 milyon lira tutarındaki tazminatlarının hâlâ ödenmediğini de söyledi, 


eBugün askeri işyerlerinde Rus uşaklığı yapacak taş çatlasa 36 adam bile yoktur 


—Sayın Durukan, son birkaç ay içinde Aster-İş' in yetkili olduğunuz işyerlerinde, özellikle de Ankara'da bir örgütlenme faaliyetine giriştiğini ancak bu girişimin kısa sürede fiyasko ile sonuçlandığını biliyoruz. Siz bize bu faaliyet hakkında ve genel olarak Asterl; Sendikası hakkında bi raz bilgi verir misiniz? 


—Aster-İş, 1975'te 
Taşkızak o Tersanesinde kurulmuştu. Kurucuları o zaman kuruluş gerekçesini şöyle açıklıyorlardı: Gemi sanayiindeçalışan işçilerin sorunları Milli Savunma Bakanlığındaki genel hiz- 


metlerden ayrı bir özeltaşımaktadır. 


lik Daha 


Meysu fabrikasında patron terörü 


Sendika değ 


ktd 


ya F tirme mücadelesine girince patron işten 


attı. İşyerindeki baskılar sürüyor. 


ÖNCE 


İŞTEN ATTILAR, 


SONRA 


DÖVDÜLER 


© Atılan işçi, fabrikadaki işçilerin Gıda-İş” te örgütlenmesine öncülük ediyordu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Kefeliköy'de kurulu 
Meysu Fabrikasında çalşan işçilerden Cemil Yağmur, işçilerin DİSK" 
e bağlı Gıda-İş Sendikasında örgütlenmesine öncülük ettiği gerekçesiyle patron tarafından işten atıldı. Atılan işçi daha 


“sonra fabrikanın işletme 


"Hak grevine" yönelen bir tehdit! 


Kıbrıs Dikmen Tekstil Fabrikasında patron grevci 


işçilerin işaktini feshediyor 


© Fabrikanın yarı hissesi Türkiye” deki kamu kuruluşlarına ait! 


ERDOĞAN öZBALIKÇI LEFKOŞE'DEN BİLDİRİYOR 


Kıbrıs Türk kasında grevde 


Sanayi İşletmeleri Holding Ltd. Şirketi Dikmen Tekstil Fabribulunan işçilere gönderdiği bir raektupta işbaşı yapmadıkları 


takdirde hizmet akitlerinin feshedileceğini ve şirketle ilişkilerinin kesileceğini 


bildirdi. 
Konuyla ilgili ti Taşkın, Sanayi 


bir basın toplantısı düzenleyen Türksen Genel Başkanı Neca-Holding'in grev hakkının özüne dokunan ve işçi kıyımından 


başka bir şey olmayan bu tutumunun, hiç bir haklı gerekçeye dayanmadığını 


söyledi. 


Sanayi holding'e ait Dikmen Tekstil Fab leşmedeki bir maddeye dayanarak 29 Kası olarak başvurarak kirlilik, ağırlık ve tehlik ma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı Dikmen ilgili olarak görüş beyan edebilmesi için teknik araştırınayı yapabilmesi amacıyla lık 1978 tarihli yazısıyla talepetti. 
bu araştırmaların sınırlandırılması i zerine Dikmen Fabrikasındaki grev kaldırılmıştı. Bakanlık bir haftalık etmediği için Dikmen Fabrikasında 

Necati Taşkın Dikmen Fabrika söyledi. Halen grev halinde bulun; rağmen görevlerini sürdürmesi az; türlü maddi manevi yardım yapac, 


"Bir kamu iktisadi 


rikasında çalışan 12 işçi, toplusöz- m 1978'de Sanayi Holding'e yazılı eli iş primi talep etmişlerdi. Çalış-Fabri kasındaki içşilerin talepleriyle bakanlığa bağlı ilgili servisin gerekli grevin bir süre ertelenmesni, 27 Ara-Yapılan görüşmelerde teknik araştırma ve çin Bakanlığın bir haftalık süre istemesi ü- 
5 Ocak 1979 tarihinde bir haftalır ularak 
süre dolmuş olmasına rağmen görüş beyan ki işçiler yeniden greve başlamışlardı. 

sındaki işçilerin bir hak grevi yaptıklarını an ve Sanayi Holdingin işten atma kararına minde bulunan işçilere Türksen olarak her aklarını söyledi, Ayrıca şunu da ekledi: 

kuruluşu olan Sanayi Holding'in bir yarısı Kıbrıs “Türk 


Federe devletine, diğer yarısı da anavatandaki kamu kuruluşlarına aittir, Dev- 


let paralarıyla işçi kıyılmasına 

nedenler aldanıyorlar. Uyuşmazlı müdahaleyi yapmaları için F Mustafa Çağatay'a, Anavata derdik. Olumlu yanıt almad karşı en sert bir şekilde müc 


müsaade edilmesine göz yumacağımızı zanığı dahailerı bır aşamaya götürmeden gerekli edere devlet baskanı sayın Denktaş'a, Başbakan n Başbakanı Sayın Bülent Ecevit'e telgraf gönığımız takdirde sanayi holdingde adele yapmaya kararlıyız. 


işçi kıyımına 


şefi ve adamları tarafından yoldan çevrilerek dö-* vüldü. 


YOLUNU ÇEVİRİP 
DÖVDÜLER 


60 işçinin | çalıştığı 
Meysu Fabrikasında bir süre önce 45 işçi Tekgıda 
İş Sendikasından noter kanalıyla istifa ederek Gıda-İş Sendikasına geçti. Bunun üzerine patron fabrikaya özel olarak tuttuğu bazı adamları yerleş tirerek işçiler üzerinde baskılarını artırdı. Bu mücadeleye önderlik eden işçilerden Cemil Yağmur'u yolda çevirip tehdit ettiler, 19 Ocak günü de bu işçi işten atıldı. 
Birkaç gün sonra fabrika İşletme Şefi Alper Oğuzhan ve kiralık adamları 
3 arabayla yeniden işçinin yolunu çevirip tehdit ettiler ve dayak attılar. 


İŞYERİNDE AĞIR 
ÇALIŞMA ŞARTLARI 
VE BASKI 


Sendika seçme özgürlüğü haklarının baskılarla yok edilemeyeceğini belirten Meysu işçileri, fabrikadaki çalışma şartlanna ilişkin olarak da şunları anlattılar: 


“Hiç bir iş güvenliğimiz yok. Üstelik bazı arkadaşlarımızı işe alırken, hiç bir sendikal faaliyette (o bulunmayacaklarına dair kağıt bile imzalatıyorlar. Birliğimizi bölmek için aramızda ayrım yapıyorlar, Verdikleri yemek yemeğe benzemediği gibi, işyerinde sa lık şartları da cok kötü, 


Imalat kısmında arka daşlarımız su içinde çalışıyorlar. Haftalık izin yaptırmadan aralıksız çalıştınlan 3 bekçi arkadaşımıza özel bekçi elbisesi bile vermiyorlar." 

İşçiler üyesi oldukları Gıda-İş Sendikası yöneticilerinin kendileriyle ilgilenmesini | istiyorlar. 


ziyade ağır sanayi koluna girmektedir. Binaenaleyh tersaneler için ayrı sözleşme yapmak gerekir. 


Aster-İş'in yapıda bulduğu çatlaklar 


Esasta böyle bir gerekçe gösterilmiş olmasına karşın, bizce bilinen başka sebepler vardı. Açıkça söyleyeyim ki, bu nedenlerin en önemlilerinden birisi İstanbul Şube Yönetimine tersaneden seçilen kişilerin nitelikleri, kafa yapıları, siyasal görüşleri idi. Denilebilir ki, bu yöneticilerin siyasal görüşleri dışındaki kişiler, örneğin demokratik-sol görüşlü işçiler, işyeri temsilciliklerine, yönetime gelemiyorlardı. 
m 

—Yani diyorsunuz ki, işçilerin Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şube Yönetimine karşı duyulan tepki, Aster-İş adlı ayrı bir sendika kurulmasında en önemli etken oldu. 


—Evet. Ve bu, özellikle Taşkızak tersanesinden sendika yönetimine seçilenlerin daima sağ görüşlü oluşu, bu Sendikanın kurulmasında çok önemli etken oldu. 

Elbette, başka etkenler de vardı. Şöyle açıklayalım. Bizim işyerlerimizde işçi sirkülasyonu 


fazladır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Birincisi, yaşlanan işçileri- 


miz emekli olmakta, ikincisi, ekonomik bakımdan diğer işkollarından geri durumda olduğumuz için, işyerlerimizdeki kalifiye işçiler devamlı olarak başka sektörlere kaymaktadır. Diğer bir etken ise, tabi olduğumuz askeri omevzuattır. Bu mevzuatın getirdiği katı disiplin kuralları da bir kısım işçiyi işyerinden kaçmaya zorlamaktadır. 
Yeni gelen bu genç işçiler, kendilerini birdenbire politize olmuş bir ortamda bulmakta ve daha ne olduğunu anlamadan kendini bu politik grupların birinin içine girme durumunda hissetmektedir. Bu durumda bizim, Aster-İş'in gerçek yüzünü tanıtan ve kendi niyetimizi anlatan bir çalışma yapmamızın önemi daha da artmaktaydı. 
Açıklıkla o söylemeliyim ki, bizim bu görevi şimdiye kadar yeterli bir şekilde yerine getirdiğimiz kanaatinde değilim. 


—S5iz sendika olarak Aster-İş'e karşı etkin bir açığa çıkarma çalışması yürütülemediğini belirtiyorsunuz. Peki, bugün, bu sendikanın gerçek niteliği ortaya çıkarılabilmiş midir? Aster-İş'in işyerlerinizdeki durumu nedir? Bu sözleşme dönemi için herhangi bir işyerinde yetki alması beklenebilir mi? 


Aster-İş işçiden soyutlanmıştır 


—Bugün Aster-Iş Sendikası, ilk kaynaklandığı yer olan Taşkızak Tersanesi başta olmak üzere, faaliyet yürüttüğü her yerde, tamamen işçiden soyutlanmış, yalnızlığa itilmiş durumdadır. Aster-İş Sendikasınm kuruluşunda tersanenin ihtiyaçlarından doğan gerekçeyle inanarak katılan işçiler şimdi yönetim- 


den uzaklaştırılmaktalar. 
Çünkü onlar çeşitli siyasal görüşleri benimsemişlerdir. — Aster-İş'in tepesindekiler ve onların dışardan işbirliği yaptığı kişiler ise, sendikayı tam anlamıyla belli bir siyasal görüşün doğrultusuna 


sokma amacını ortaya koymuşlardır. 
Aster-İş'in 


işyerlerinde aktif faaliyet gösteren elemanları, 
TKP'i hüviyetindedir 


Özellikle son altı yedi ay içinde gerek bizim işçilere yaptığımız uyarılardan etkilenen ve ortaya koyduğumuz kanıtları görüp ikna olan işçiler, farklı siyasal görüşü olan işçiler kendileri ayrıldılar. Beri yandan Aster-İş, Sendika . yönetim görevlerini ve temsilcilik görevlerini sadece kendi doğrultusunda kişilere vermek süretiyle kendi kendini daha da soyutlamış oldu. Şu anda Aster-İş'in işyerlerinde aktif faaliyet gösteren elemanlar, sadece TKP'lilerdir. Bu elemanlar TKP'li hüviyettedir. 
Bugün Aster-İş bir TKP hareketi olarak kesinlikle açığa çıkarılmıştır. Bunu kanıtlayacak pek çok belge vardır. 


Bu yetki döneminde, 
Aster-İş bir tek yerde bile yetki alamaz 


Geçtiğimiz yetki döneminde, Aster-İş iki küçük işyerinde yetki almıştı. Bu iki işyerinde çalışan toplam işçi sayısı 97 idi. Bu 97 kişi için sözleşme imzaladı. Aster-İş'in bu iki küçük işyerinde de yetki alabilmesinde, o bölgelerdeki şube yönetimlerinin işçilerin gereksinimlerine yeteri kadar cevap verememiş olmasının etkili olduğunu belirtmeliyim. 

Bu yetki döneminde Aster-İş'in bir tek yerde bile yetki alabileceğini düşünmüyorum. o Taşkızak'ta şu anda referandum yapılsa, yarıdan bir fazla demiyoruz, beşte biri bile aldığı takdirde biz yetkiyi kendi ellerimizle onlara vermeye hazırız. Bugün Taşkızak" 
ta her iki sendikaya da üye olanlar dışında, Türk-Harb-İş üyesi olmayıp da Aster-İş üyesi olan sadece beş kişi vardır. Bunların dördü profesyonel çalışan Aster-İş yöneticileridir. Geriye ise Aster-İş üyesi bir işçi kalmaktadır. 


Yani bir işçinin başına dört çoban.Bugün askeri işyerlerinde toplam 36 bin işçi çalışır. 
Kesinlikle inanarak söylüyorum ki, hangi amaçla, hangi tertiple olursa olsun, bugün askeri işyerlerine TKP'li olarak girebilmiş işçi sayısı 36' yı geçmez. Rus uşaklığı yapabilecek taş çatlasâ 
36 adam yoktur. Yani 
binde birin üstüne kesinlikle cıkmaz 


m e a 


YARIN: 
ASTER-İŞ'IN ASKERİİŞYERLERİNE 
SIZMASI TKP'NİN 
GENEL PLANININ 
BİR PARÇASIDIR 


m a M 


AET'nin hazırladığı, Türkiye'ye yardım programı belli oldu 


BRÜKSEL (AA) 


Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) Türkiye'ye ekonomik ve mali sorunlarını çözme- si için yapacağı yardımın sınırlı olacağı açıklandı. 

Avrupa Komisyonu, 
Şubat ayında "Dokuzlar Dışişleri Bakanları Konseyi'ne sunulacak Türkiye'ye yardım programını hazırlama (o çalışmalarını sürdürüyor. Program, alınan bilgilere göre şu dört noktayı kapsıyor: Mali vardım, Türkiye'ye tanınan gümrük indirimleri- nin dondurulması, "Dokuzlar" piyasasına Türk iarın ürünlerinin girmesi 

ve Avrupa'daki Türk el emeğinin statüsü. 

Avrupa Komisyonu 
Türkiye'nin dış borçları- nın 14 milyara ulaştığı ve bunun yüzde 50'sinin kısa vadeli borçlar olduğunu belirtti. 

Öte yandan <omisyon çalışmaları sırasında, Türkiye'deki fabrikaların, dışarıdan yedek parça ve hammadde alımını sağlayacak taze para olmaması nedeniyle yarım kapasiteyle çalıştıkları belirtilerek Türkiye'nin beş yıl içinde 15 milyar dolara ihtiyacı olduğu söylendi. 

Komisyona yakın kaynaklar bu durumda 
AET'nin sorunu mözemeyeceği, Türkiye'ye yardım için ABD ve IMF ile işbirliğine gidilmesinin zorunlu olduğunun savunulduğunu öne sürüyorlar. 

Komisyonun hazırladığı Türkiye'ye yardım programının ise şi noktaları öngördüğü söylendi: 

1— Türkiye'ye 1981 
yılında sona erecek üçüncü mali protokol çerçevesinde 1979-1983 döneminde 434 milyon dolar verilmesi, 

2— 1982:1986 dönemini kapsayan ve Türki- 


Yerel yönetimlerin 
Maliyeye borçları ertelendi 


ANKARA (ANKA) 


Yerel yönetimlerin maliyeye olan borçları affedildi. Maliye Bakan 


lığında bu amaçla kurulan özel fona 3 milyar lira ayrıldı. 

Maliye (o Bakanlığının ayrıca kitle taşımacılığı için de 1 milyar liralık vir fon oluşturduğu bildirildi. 


ye'ye 840 milyon dolaruk yardımı öngören dördüncü mali protokolün hemen görüşülmesi, 

3— 100-140 milyon dolara ulaşan kredi verilmesini sağlayacak Özel bir işbirliği fonunun kurulması. 


Hazırlanan programda ayrıca AET'nin ihtiyacının genellikle tamamını karşıladığı için, ta rım alanında Türkiye'ye ayrıcalık tanınmasının söz konusu olamayacağı- nın da belirtildiği söyleniyor. 


TİSK Başkanı Narin: 


“Enflasyona bir yıl daha katlanılamaz” 


ANKARA (THA) 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) Başkanı Halit Narin, dün yaptığı açıklamada, "Türk milleti bu enflasyonu bir yıl daha taşıyamaz" şeklinde konuştu. 


Narin, açıklamasın- 


da, "milli şuur ve bütünlük içinde ve zaman kaybetmeden herkesin inanacağı bir enflasyonu geri letme ve ekonomiyi sıh hate kavuşturma politikasının gerektirdiği ciddi tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu" ileri sürdü. 


———-—-——————-—-—-““—2 


Orhan Alp. 


TÜSİAD Genel 
Kurulunda konuşan 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanı 


ORHAN ALP, YABANCI 
SERMAYEYİ SAVUNDU 


1 
İSTANBUL (AA) 
Türk Sanâyici ve İşadamları Derneği'nin Genel Kurulu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp, yabancı sermayeyi desteklediklerini söyleyerek, "Süratle kalkınmamız ve ekonominin bir an önce sağlığa 


kavuşturulması için yabancı sermayenin gehiş çapta ve sağlıklı bir şekil- 


de Türkiye'ye akmasının 


gerekli olduğu" görüşünü ileri sürdü 
Sanayi ve Teknoloji 


Bakanı Orhan Alp, sanayicilerden Dördüncü Beş Yıllık Plan hakkında kakapılmamala- 


ramsarlığa 


Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, bazı tarım ürünleri ihracat gelirlerinin Amerikan Wells Fargo Bank'a rehin edilmesi konusunda görüşlerini açıklarken, bu tür rehin olaylarının eskiden beri yapılageldiğini söyledi. 

1979 yılı ithalat rejimiyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Köprülüler,sövle konuştu: 


"Süleyman Demirel ve bazı AP milletvekillerinin konuyla ilgili olarak meclis soruşturması için başvurduklarını öğrendik. Bundan mem- 


nunluk duyuyoruz. 


“Bu soruşturma açılmalıdır ki, 1977 yılında Wells Fargo Banka gruplarından alınan 150 milyon dolarlık kredinin hangi şartlarla alındığı ortaya çıksın. 1977 yılında 26.5 milyon ton altı - 


nımızın alınacak kredi 


rehin edildiği, petrol boru hattı gelirleri karşılığında 1976 da BOTAŞ'a nasıl kredi açıldığı 


ortaya çıksın. 


"1975 yılında başlayan Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) uygulamasında, 2.5 milyar dolar borçlanmamıza karşılık yalnızca 1.5 milyar dolar elimize geçti. Biz bundan önceki hükümetin pisliklerini temizlemeye çalışıyoruz. Wells Fargo kredilerinin şartlarını hafifletmeye ça- 


lışıyoruz.” 


Öte yandan Ticaret Bakanı yeni ithalat rejimiyle ilgili olarak da bilgi verdi `. Bakanın açıklamasına göre 1979 yılında ithalatın artırılamayıp 5 milyar dolarda kalması öngörülüyor. 
1978 yılı ithalat hacmi ise 4.5 milyar dolar 


olarak gerçekleşmişti. 


1979 yılında yapılması öngörülen 5 milyar 
dolarlık ithalatın en büyük kısmı 3.5 milyar dolarla liberasyon listelerinde yapılacak: 

Tüm ithalat içinde çeşitli malların payları 


şöyle: Yatırım malları 


WELLS FARGO TARTIŞMASINA TİCARET BAKANI DA KATILDI 


Köprülüler: "Eskiden beri bir çok girdi rehin ediliyor” 


ANKARA (ÖZEL) 


karşılığı BÜS'e nasıl 


yüzde 31, ara malları 


yüzde 66, tüketim malları yüzde 3: 


Bayar, Demirel döneminde bir gram altının bile rehin edilmediğini iddia etti 


Bayar, dün verdiği demeçte, Üstündağ'ın önceki günkü açıklamasını eleştirerek şu görüşleri öne sürdü: 

“Tarım ürünlerimizin bir yabancı bankaya devletimizin onurunu kıracak biçimde rehin edil- 


mesi gibi ağır ve emsa- li görülmemiş bir hadisenin vehametini gizleyebilmek için, AP hükümetlerinin 16,5 ton altını rehin ettiği iftirasına sığınmaya mecbur kalmaları ibret verici bir zavallılıktır. 


rını da istedi ve bugüne kadar sanayicilere verilen teşvik belgelerinin gerçekleşme oranının yüzde 28-30 olduğunu söyledi. 

Sanayinin tüketim malları üreten kesiminde yeterli bir kapasite oluştuğuna işaret eden Alp, 
"Bu bakımdan bundan sonraki sanayileşme sürecinde ara ve yatırım mallarına öncelikle yönelmemiz açık bir zorunluluktur" dedi. Bakan Alp, ödemeler dengesinin düzelmesi için büyük çapta ihracata yönelinmesi gerektiğini, ihracatta tarım ürünleri yerine sanayi mamulleri- nin konması gerektiğini de savundu. 


TÜSİAD Genel Kurulu'nda daha sonra İstanbul Ticaret Odası Yöne” 
tim Kurulu Başkanvekili 
Ali Zafer Taciroğlu ihracat koşulu ile tarımsal üretim yatırımlarının da teşvik kapsamına alınmasını istedi. 

Istanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Gezgin de yaptığı konuşmada, Türk ekonomisindeki en büyük tehlikenin enflasyon hizındaki: görülmemiş artış olduğunu belirtti. Enflasyon hızında bir azalma sağlanmadıkça ekonomi- de bir düzelme bekleneme yeceğini belirten Gezgin yetersiz üretimin yeterli hale getirilmesi için çalışılması gerektiğini söyle- 


di. 

Genel Kurulda yapılan seçimlerde Başkanlığa Feyyaz Berker yeniden seçildi. Güngör Uras, Genel o Sekreterlik görevinde kaldı. 

TÜSİAD Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu bir üye değişikliği ile yeniden seçildi, Şinasi Ertan'ın, işlerinin çokluğu nedeniyle, yerine Melih özakat'ın aday gösterildiği toplantıda seçilen diğer Yönetim Kurulu üyeleri şöyle: Melih Özakat, Rahmi Koç, Oran 
Aker, Şakir Eczacıbaşı, Bahri Ersöz, Asım Kocabıyık, Ali Kocaman, Ertuğrul Soysal ve Selman Yaşar. 


VEHBİ KOÇ: 
TÜSİAD DANIŞMA 
KURULU 
BAŞKANLIĞINDAN 
İSTİFA ETTİ 
TÜSİAD'ın kuruluşundan bu yana Danışma Kurulu Başkanlığını yürüten Vehbi Koç, görevinden istifa etti, Yerine Nejat Eczacıbaşı getirildi. 
Koç, istifası ile ilgili olarak, "İş hayatında fiili bir görev değil, onursal bir görev yürüteceğini"' söyledi. 


27 Ocak 1979 


Elektrik kısıtlaması sürüyor 


İETT, elektrik kısıtlama saatlerini 


İSTANBUL (AA) 

İETT Genel Müdürlüğü tarafından 1 Şubat Perşembe günü uygulanmaya başlanacak clan bir saatlik kesinti programı açıklandı. 

Açıklamaya gore, kesinti yapılacak saatler ile bu saatlerde elektrik verilmeyecek olan semt- 


ier şöyle: 
AAT 08.00-09.00, 
Topkapı Sanayi. Bölge- 


sinin Ayvalıdere civarı, Londra Asfaltının Bayrampaşa kesimi, Esenler, ve eski Londra Asfaltı, Cendere Sanayi Bölgesi ve Gültepe'nin bir kesimi, Halıcoğlu, Hasköy ve Sütlüce'nin Halıcıoğlu kesimi, İstiklal Caddesinin tamamı, Elmadağ, Talimhane, Kurtuluş'un bir bölümü, Kasımpaşa'nın bir bölümü, Perşembe Pazarı, Karaköy, Beyoğlu, Tepebaşı. 

SAAT 09.00-10.00: 
Yeşilköy, Florya, Menekşe, Kanarya, K.Çekmece, 
Köy Elektrik Birliği, Defterdar, Eyüp, Bahariye" 
nin bir kısmı, Topçular' 
ın bir kesimi, Kasım-Paşa'nın bir kesimi, Dolapdere, Yenişehir, Kurtuluş ve dolayları, Kadıköy, Altıyol, Fenerbahçe, Yoğurtçu Moda, Kızıltoprak. 

SAAT 10.00-11.00: Kazlıçeşme, Yenidoğan, Yedikule, Göğüs Hastalıkları Hastanesi dışında çevresi, Uzel, Mehmet Ü-, 


retmen, Özgen Emaye brikaları, Beykoz, aşabahçe, Çubuklu, 


açıkladı 


Kandıllı, Vaniköy, Beyierbeyi, Çengelköy, Ümraniye ve çevresi, Tokatlı Köy, Akbaba. 

SAAT 11.00-12.00: 
Murat Mahallesi, Altıntepsi, Küçükköy, Atışalanı, Metris Çiftliği, Gazi- 


osmanpaşa, Rami, Bayrampaşa, o Zincirlikuyu, Levent, 1. Levent, Mecidiyeköy, Yıldız, Bal- 


mumcu, Beşiktaş, Serencebey, Etiler'in bir bölümü, Dikilitaş, Gayrettepe, Esentepe, Kartal, Pendik, Ankara Asfaltının kara yanı. 

SAAT 12.00-13.00: 
Sefaköy, Karaköy, Balıkhane, o Tozkoparan'dan 
3248 deparı, Halkalı yolu, Altınşehir, Söğütlüçeşme, Mezbaha civarı, 
İki Telli, Güneşli, Taştepe, Hürriyettepe, Çağlayan, Kuştepe, Kağıthane, Okmeydanı, Örnektepe, Bomonti, Şişli" 
nin bir bölümü, Mecidiyeköy, Kuştepe kesimi, Arnavutköy, Etiler'in bir bölümü, Bebek. 

SAAT:13.00-14.00: 
Bakırköy, Zeytinburnu, Ataköy, Yeşilköy'ün bir kesimi, Beyazıt, Saraçha- ne, Şehzadebaşı, Aksaray, Yenikapı, Laleli, Kumkapı, Gedikpaşa, Çemberlitaş, Tahtakale, Eminönü, Sirkeci, Cankurtaran, Sultanahmet, Kadırga, Süleymaniye, Unkapanı'nın bir bölümü, Nişantaşı, Teşviki- 


ye, Maçka, Osmanbey, Şişli'nin bir bölümü Bostancı, Ankara Asfaltının kara yanı. 


SAAT: 14.00-15.00: 
Güngören, Haznedar, Davutpaşa'nın Göngören kesimi, Bağcılar, Bahçelievler, Yayla, Kocasinan, Soğanlı Mahmutbeyköy yolu, Cibali, Balat, Fatih' in bir bölümü, Unkapanı" 
nn bir kesimi, Zeytinburnu kıyı yolu, Skalen- der, Büyükdere Zekeriya 
Köy, Sarıyer, Bahçeköy 


SAAT: 15.00-16.00: 
Yenikapı, Kocamustafapaşa, Samatya, Çapa ve çevresi, Sümbül Efendi, Ağaçkakan, Cerrahpaşa, Yedikule'nin bir kesimi, Silahtar'dan Eyüp" 
e doğru olan kesim, Sütlüce'nin Silahtar kesimi, Sünnet Köprüsü ile Silahtar'dan Kağıthane ke- 


simi, Maltepe, Ankara Asfaltının deniz yanı, Çayırova, Dil İskelesi çevresi. 

SAAT: 16.00-17.00: 


Topkapı Sur içi, Şehremini, Çapa, Fındıkzade, Vatan Caddesi, Silivrika-Pı, Alibeyköy, Göztepe Caddesi, Bostancı, Fenerbahçe'nin bir bölümü, İçerenköy, Ankara Asfaltının deniz yanı. 

SAAT 17.00-18.00: 
Veliefendi Hipodrom çevresi, Çırpıcı Yolu, Telsizler ve çevresi, Topçular'ın bir kesimi, Cezaevi çevresi, Maltepe'nin bir kesimi, Topkapı Maltepe'nin bir kesimi. 


İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde 


Bir öğretmeni tehdit eden iki sağcı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Dün İstanbul 1. Nolu Sıkıyönetim Mahkemesinde sabah yapılan duruşmada, bir öğretmenin cebinden gazetesini alarak tehdit eden Mecit Özdemir ile Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü öğrencisi İsmail Yozgatl'nın yargılanmalarına devam edildi. 
Duruşmada davacı olarak dinlenen Güzeltepe İlkokulu öğretmeni Aydın Taşdelen, 26 Aralık günü Çengelköy'de okuluna gitmekte iken cebinde bulunan Cumhuriyet gazetesinin arka- dan gelen Mecit Özdemir ile İsmail Yozgatlı tarafından alınarak "bir daha okursan iyi olmaz" 
diye tehdit edildiğini söyledi. Sanıklar ise gazeteyi okumak için istediklerini, kendilerinin "eylemci sağdan" olmadıklarını söylediler. Tanıkların dinlenmesinden sonra Askeri Savcı Hakim Yüzbaşı Turgut Göze sanıkların ideolojik bir nedene dayanarak, 
“hürriyet aleyhine, kişi dokunulmazlığına ve düşünce özgürlüğüne" 
yönelik suç işlediğinin delilleriyle sabit olduğunu belirterek TCK'nun 
188. maddesinin 3. fıkrasına göre 2 ile 5 yıl arasında hapsini istedi. 


(6D' liler, Sağmalcılar | 


Lisesinin 4 öğrencisin yaraladılar 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Sağmalcılar Lisesinde dersten çıkarak evlerine gitmekte olan 4 öğrenciye ellerinde demir çubuk ve sopalar bulunan 15-20 civarında o İGD'li saldırdı. Saldırı sonucu öğrenciler hafif olarak yaralandılar. 

Saat 11.00 sıralarında dersten çıkarak minibüs durağında bekleyen öğ rencilere, daha önce çevrede pusu kuran İGD'liler "sizi bir daha bu okulda görmeyeceğiz" 
diyerek saldırdılar. Öğrencileri saldırganların elinden çevreden müdahale eden yurttaşlar kurtar- 


di: Yaralanan öğrenciler 


saldırganların içinde aynı okulda son sınıf öğrencisi olan Mustafa Zeka ile 
2. sınıf öğrencisi Mesut Eşiyok'un da bulunduğu, diğerlerinin ise okul dişından getirilen İGD'liler Olduklarını açıkladılar. 


Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi Kıbrıs 


sorununu görüşecek 


LEFKOŞE (AA) 
29 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Strasbourg'da Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin Kıbrıs sorununu da ele alacağı öğrenildi. Danışma Meclisi. Toplantısına Kıbrs Türk kesimini temsilen Lefkoşe Milletvekili Ümit Süleyman Onan ile 
Girne Milletvekili Vedat Çelik katılacaklar. 


Sanıkların avukatı dosyayı iyi inceleyemediğini söyleyerek savunma için mehil istedi. 


Egeli sanayicilerin en büyük sorununun 
"dış kaynaklı girdi sıkıntısı” olduğu öne sürüldü 


yargılandı 


İZMİR (ÖZEL) 


Ege Bölgesi Sanayi Odasının aylık toplantısında bir konuşma yapan Oda Başkanı Yılmaz Adıgüzel, Ankara'da Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında çeşitli illerin sanayi ve ticaret odalarının temsilcilerinin katılmasıyla yapılan toplantı hakkında bilgi verdi 

Adıgüzel Egeli Sanayiciler adına sorunlarını Başbakana ilettiklerini belirterek, "Dış kaynaklı girdi noksanlığı yüzünden birçok sınai işlet- 


menin üretim yapamaz duruma geldiklerini belirttim." 
Adıgüzel'in hükümete götürdüklerini açık- 


ladığı diğer konular şöyle ; 

1. KİT'ler rasyonel bir duruma getirilmeli ve sübvansi yonlar kaldırılmalıdır. 

2. İşletmeler satış fiyatlarını kendileri tespit etmeli, fiyat maliyet kontrolü daha sonra yapılmalıdır 

3. Hükümetin giderek bir çeşit devletçilik anlayışma dönmekte olduğu endişesi yaygındır. 
Başbakan özel kesime bu konuda açık teminat vermelidir 

Yılmaz Adıgüzel Başbakanın konuşması sırasında "Dış yardımların çok umut verici bir aşamada olduğunu, ancak IMF'nin gölgesinin daima karşılarında olduğunu. bunlardan bir istikrar beklenemeyeceğini herşeye rağmen İMF ile diyaloğun koparılmadan sürdürüleceğini " ifade ettiğini belirtti. 


AYM AY 
El arel 
Yeni Adana 


1918 denberi HALKIN HİZMETİNDE 
Basinin MEMET PENAL YEBESN 


Adana'da yayınını sürdüren Yeni Adana gazetesi 23 Ocak tarihli sayısıhda Kamboçya'nın Vietnam tarafından işgaline ilişkin olarak verdiği haberde, "Rusya ve Vietnam Mat o- 
“lacaktır” dedi. 

1918 yıllarında Çukurova'nın işgali sırasında işgalcilere karşı milli direniş ruhunu yaratmak için yayınlanmaya başlayan ve bugüne kadar yurtsever bir çizgi izleyen Yeni Adana gazetesi 23 Ocak günkü sayısında Kamboçya meselesine yer verdi. Haberde şöyle deniyor: 


"Kamboçya halkının işgalci Vietnam ve Sovyetler Birliği askerlerine karşı verdiği özgürlük mücadelesi, işgalciler tarafından öldürüldüğü bildirilen 'eski' başbakanları Pol Pot'un yaşadığının ve hâlâ Kamboçya'da askerleri ile birlikte işgalcilere karşı mücadelenin başında o bulunmasının kesinlik kazanmasından sonra daha da gelişerek, yeni boyutlara ulaşarak devam ediyor 

“Hindiçini'deki barışın hüküm sürdüğü tek bölge olan Kamboçya aynı zamanda Sovyetler Birliği adlı emperyalist ülkenin Asya'da 

oynamak istediği hegemonyacı oyunlarını da açığa çıkardı. Sovyetler'in Hiadiçini'deki çıkarlarına dokunan - bir devlete karşı sessiz kalması bek- 


“Rusya ve Vietnam mat olarak Kamboçya'yı terkedeceklerdir” 


lenemezdi. Nitekim Pol Pot'un işbaşına gelmesinden sonra Vietnam'a kaçan Kamboçyalılar Vietnam "Halk Ordusu''nun yanısıra resmen kendi kuvvetlerini de kullanarak Kamboçya'yı işgal etmekte fazla gecikmedi. 

"Sovyetler'in üstün askeri gücüne karşı umulanın üstünde bir başarı ile karşı koyan Kamboçya. halkının uğradığı yenilgi karşısında geçirdiği şok çok kısa oldu ve kendi yurtlarını adım adım kurtarmaya başladılar. 
Cephelerde üstüste gelen zafer haberlerine bir de Pol Pot'un yaşadığı ve kuvvetlerinin başında özgürlük savaşını sürdürdüğü haberi eklenince Kamboçya halkının mücadelesi daha da yükselmeye başladı. 

“Ülkenin en önemli kentleri birer birer Kamboçyalıların eline geçmektedir artık. Kamboçyalıların kurtarılacağı iddialarıyla Kamboçya'yı işgal eden ve barış ülkesini savaş cehennemine çeviren, binlerce masum insa- nın ölümüne yol açan Sovyetler Birliği ile Vietnam askerleri icat ettikleri kukla hükümetlerinin merkezi Prom Pen'de tutunamayarak geldikleri gibi gideceklerdir Kamboçya'dan. 

"Kamboçya halkının özgürlük savaşındaki kararlılığı bütün dünyaya bir şey daha vurgulamaktadır. 
nasıl mat olup gittiyse «Rusya ve" Vietnam da öyle mat olarak Kamboçya'yı terkedeceklerdir. " 


© “Görüşmelerin 
Şubat 

sonunda başlayabileceği umudundayım” 


© "Barış için taratlar ınaSsaya oturmalıdırlar” 


LEFKOŞE 
ERDOĞAN ÖZBALIKÇI 
Soru: Sayın Denktaş, toplumlararası görüşmeler sizce ne zaman başlayabilir, bu konudaki görüşleriniz nelerdir? 
DENKTAŞ: Waldheim iki tarafı bir gündem konusunda görüş birliğine vardırmak için temaslarını sürdürmektedir. Bu ana kadar her konuda bir görüş birliğine ovarılamamışsa da, Waldheim'in çabaları ve görüşmeleri Şubat so- 


"Sovyetlerin istediği 


genişletilmiş konferans bizim için geçerli değildir” 


DENKTAŞ: "BÖYÜK ÜLKELER KIBRIS” A KARIŞMASIN” 


nunda başlatabileceği ümidi devam etmektedir. 
Her iki tarafın görüşünü ibilerek konuştuğuna göre, bu ümidini paylaşmamamız için bir neden kalmaktadır. O da Rum lideri Kipriyanu'nun burada ısrarla yapmakta olduğu gerçek dışı ve hayal kırıcı açıklamalarıdır 
Soru: Sayın Denktaş, büyük devletler özellikle 


de Sovyetler Birliği, Ada" 


nın içişlerine ka rışıyorlar. Büyük devletlerin özellikle de Sovyetlerin 


Kıbrıs'la ilgili tutumunu nasıl o değerlendiriyorsu nuz? 
“SOVYETLERİN 
ÖNERİLERİNİ 
REDDEDİYORUZ" 


DENKTAŞ: Büyük ülkelerin kendi çıkarları için dünyanın çeşitli yerlerinde küçük ülkelerin öz çıkarlarını yok edecek şekilde, içişlerine silahlı ve silahsız şekilde müdahale ettikleri ve karşılıklı olarak bir ülkeyi parçalamak ve hatta yok 


Türkiye-Avusturya mutabakat zabtı açıklandı 


ANKARA (AA) 
Dışişleri Bakanı Ökçün'ün, Avusturya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Avusturya Dışişleri Bakanı Bahr ile yaptı ğı görüşmeler sonunda görüş birliğine varılan konular, dün bir "mutabakat zaptı" ile açıklandı. 
Türkiye-Avusturya Mutabakat Zaptında, "tarafların, ikili ilişkiler konusunda geniş işbirliği olanakları bulunduğunu saptadıkları" belirtildi 


"Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ile Avusturya Dışişleri Bakanı Bahr'ın, 


e E 
Bir katil, MHP'li Somuncuoğlu'ndan "komünistleri öldürmek için' para istedi 


NİĞDE (ÖZEL) 

Niğde Cezaevinde bulunan adam öldürmekten hükümlü Avni Sarı" 
nın MHP Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu" 
na haber göndererek, “Komünistleri öldürmek için kullanmak üzere" 
para istediği öğrenildi. 
Olaydan Cezaevi Basgardiyanı iie Nigde Cum- 


iki ülke arasındaki turis- 


tik ilişkilerin geliştirilmesi konusu üzerinde de durdukları, tarafla- 


rın, turizmi mümkün olduğu kadar teşvik etmeyi kararlaştırdıklarının da Mutabakat Zaptında yer aldığı bildiriliyor. 

Bu arada, Avusturya" 
nın, “Türkiye'ye yapılan yardıma, mümkün olan her yerde devam edilmesi konusunda istekli olduğu ve Türkiye'yi ulus lararası düzeydeki borç verme girişimlerine katılması olanaklarını yapıcı bir biçimde incelemeyi kabul ettiği" belirtildi. 


huriyet Savcısı Kaya Taşpınar'ın da haberdar olduğu bildiriliyor 
Avni Sarı bundan 20 
gün önce Manisa'da ki bir arkadaşına yazdığı mektupta da "71'den kalan ilk Komünistler burada yalıyor, oradaki ülküdaşımızı öldüren de burada, steni onu h n hal- 


Maliye Bakanlığı Bütçesinde CHP'li üyeler anlaşamayınca, muhalefetin önerisi kabul edildi 


Şah 


ANKARA (ANKA) 
Maliye Bakanlığı Gelirler Bütçesinin görüşülmesi sırasında CHP milletvekilleri arasında anlaşmazlık çıktı. CHP Milletvekilleri Süleyman 
Genç ve Metin Tüzün Komisyon Başkanı Alpaslan'ı "sen de aynı tertiplerin içindesin"' diye suçlayarak komisyonu terkettiler. 

Yolluklar konusunda verilen iki ayrı önürgenin oylanması sırasında Yılmaz Alpaslan CHP 
Grubunun kararına uymayınca muhalefetin önergesi kabul edildi. Bunun üzerine Genç ve 
Tüzün, Alpaslan'ı ağır bir dille suçlayarak çalışmaları bıraktılar. 


Çalışmalara verilen ara sırasında, üç CHP milletvekilinin araların- 


da tartışıp karşılıklı birbirlerine bağırdıkları ve Alpaslan'ı grup kararına uymamakla suçladıkları görüldü. 

Kabul edilen muhalefet önergesinde yollukların bir önceki bütçeye göre yükseltilme oranı, yüzde 50 olarak belirlendi. 


INLIK 
YAYINLARI > 


Boğazlar Meselesi 
Lozan ve Montrö 


10 lira 


Genel Dağıtım: TUR-DA, Hamam sokak No:4 Cağaloğlu Istanbul 


m iğ Sene b 
TBMM Karma Komisyonunda görüşmeler tamamlandı 


1979 BÜTÇESİ 420 MİLYAR LİRA 


ANKARA (THA) 


TBMM Bütçe Karma 
Komisyonu, önceki gece- 
ki toplantısında, 1979 
Mali Yılı bütçe kanunu 


tasarısı üzerindeki görüşmeleri tamamladı. Hükümet tarafından 385 


milyar 833 milyon 744 
bin lira olarak sevkedilen bütçe, komisyonda yapılan artışlarla birlikte 420 
milyar olarak bağlandı. 
, Maliye Bakanı Müez-Zinoğlu. bütçe tasarı- 


sının Komisyonda kabulünden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bütçedeki artışı karşılamak için bazı vergi kanunlarında yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi. Ayrıca Komisyonda kabul edilen bir önerge ile Maliye Bakanlığına, iç borçlanma sınırını iki katına çıkaran yetkinin tanındığını hatırlatarak, böylece 1979 yılında 50 milyar liralık iç borçlanma 


yapılgbilecektir"' dedi. 


Cezaevindeki her türlü karanlık işte parmağı olan Avni Sarı, esrar içmekte ve cezaevinde ilk kumarı kendisinin başlattığını söyleyerek övünmektedir. Sarı, daha önce de birkaç kez cezaevine girip çıkmıştı. 

Adalet Bakanlığı'nın 
Avni Sarı'nın Somuncioğlu'ndan para istemesi 


tığı bilinmiyor. 


Zaevine 


16 gün sürecek ilk ve orta dereceli okuiların sömesir tatili bugün başladı. Okul önlerinde heyecanla bekleyen öğrenci ve velilere karne verilmedi. Karneler bir hafta sonra verilecek. 

(Fotoğraf: Abdullah KURTAY) 


İlk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatili başladı 


ANKARA (ANKA) 

İlk ve Orta Dereceli Okullar bu sabahtan itibaren yarıyıl tatiline giriyorlar. Bu okullardaki yarıyıl tatili 12 Şubat Pazartesi sabahı sona erecek 

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre Türkiye'deki tüm ilkokul. ortaokul, lise,ve dengi meslek okulları 1978-1979 öğrenim yılı- nın yarıyıl tatiline dün öğle sonrası girdiler. 

K. MARAŞ'TA ORTA VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE KARNE VERİLMEYECEK 


K. Maraş'ta meydana gelen olaylar nedeniyle orta dereceli okul öğrencilerinin birinci yarıyıl notlarının değerlendirilemeyeceği, Milli Eğitim Bakanlığı onayladığı takairde sınıf geçme durumunun 2. yarıyılı notlarına göre belirleneceği açıklandı. 


olayına el koyduğu söylenmekle birlikte, Niğde Cumhuriyet Savcılığının bu konuda ne işlem yap- 


Niğde C. Savcısı Kaya Taşpınar MHP'lilerin ce- 
12 adet dinamit 


fünyesi sokmaya çalıştıklarını da örtbas etmek istemişti. 


etmek için o ülkenin insanlarını çeşitli nedenlerle ve çeşitli sloganlar altında ayrı cephelere ayırarak o oluşturdukları bir gerçektir. 

Herkes bu tür karıştırmaları ve müdahaleleri kendi görüşü açısından değerlendiriyor. Bu da doğaldır. Biz sadece Kıbrıs'a bakarak konuşalım. 

Kıbrıs'ta Yunan em- 
&peryalizmi Megalo İdea felsefesi altında Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama siyasetini gütmüştür. 
Türk toplumu buna karşı direnmiştir. Böylelikle Kıbrıs'ta çıkar arayan büyük ülkeler bu ayrılıktan büyük ölçüde yararlanma yollarını arayıp bulmuşlardır. Rumlara, hem ABD hem de bazı 
Doğu Bloku ülkeleri kanalı ile Sovyetler silah satmışlardır. Onlara 


göre, Rumlar özgürlük savaşındaydı Halbuki bağımsızlığı yoketme kâvgası veriliyordu ve 


bunu Kıbrıs Türkleri önlemeye çalışıyordu. 
Bugün Küba aynı şekilde ve aynı görüş içerisinde Rumlara yardımcı olmaktadır. Bunu yaparker Kıbrıs'ın bağımsızlığını yoketmek isteyenlere yardımcı olduğunu 


görmek istememektedir. 
Biz, büyük ülkelerin Kıbrıs'ı yalnız bırakma- 


larından yanayız. Sovyetler'in istediği şekilde fenişletilmiş bir konferans bizim için geçerli değildir. Diğer yandan ABD'nin istediği gibi =~ Kıbrıs'ta Rumlar lehine sulandırılmış ve güvençemizi kaale almayan bir çözüm şekli yeterli değildir. 

Soru: Sizce Ada'da barış nasıl kurulabilir? 
"TARAFLAR MASAYA 

OTURMALI"  . 
DENKTAŞ: Kıbrış konusunda barış formülü 1977 
Şubat ayında iki toplumun liderleri arasında oluşmuştur. Bu formüle göre, Kıbrıs'ta iki topluma dayalı, iki bölgeli, bağımsız ve bağlantısız federal bir cumhuriyet kurulacaktır. Bu formül samimiyetle kabul edilip uygulandığı takdirde barışı bulmak kolaydır. 
Tarafların masaya oturup görüşmesi gereklidir. 

Rumlar masadan kaçmaktadırlar. Çünkü bir yandan ABD'deki Yunan lobisinin etkisiyle 
ABD'yi Kıbrıs işine karıştırmaktadırlar, diğer yandan Sovyetler'e dönüp ABD işimize karışıyor diye Sovyetler'i de Kıbrıs'a müdahaleye kışkırtmaktadırlar. Bu iki ülkenin Kıbrıs üzerindeki çekişmesinden, çatışmasmdan yararlanarak Kıb rıs meselesini dünkü şekliyle devam ettirmek siyasetini gütmektedirler. 
Çünkü dünya tarafından hükümet olarak tanınıyorlar. 

Onların o hayallerinde yatan ENOSİS hedefine yaklaşık bir noktadır ve kendilerine maddi olanak ,sağlayan bir husustur. Bundan uzaklaşacak formüllere yaklaşmıyorlar. Türk toplumunun ekonomik açıdan çökmesini (o Türkiye'nin bir iç savaşa girerek Kıbrıs'a bakamayacak bir duruma gelmesini bekliyorlar. Waldheim bu güçlük- 


, leri yenmeye mecburdur. 


—— o 
İzmir Ziraat 


Mühendisleri Odası 


Konaresi 2 Şubat'a ertelendi 


İZMİR (ÖZEL) 

Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesinin dün yapılması gereken Kongresi 2 Şubata ertelendi. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi 
Bölge Temsilciliği durumundaki şubelerin 2 Şubatta: diğer il temsilciliklerinin ise 26 Ocakta kongrelerini yapmalarını kararlaştırdı. 


Ziraat 


Oto-sansür 
Doğan Yurdakul 


Basının kendi kendini sansür etmesi anlamına gelen oto-sansür üzerinde bu köşede zaman zaman duruyoruz. Üzerinde durmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizce oto-sansür, basın özgürlügününen sinsi düşmanlarından biridir. 

Köşe yazarından, muhabirine kadar basın emekçileri ile şöyle havadan sudan bir sohbet etseniz , Konuşmanın herhangi bir yerinde gazete yönetiminin yazılarını makaslamasından mutlaka şikayet edeceklerdir. 

Burada MHP yanlısı veya AP yanlısı olup da MHP ile göbek bağını kesememiş basını söz konusu etmeyeceğiz. Onlar zaten halkın beyni- ne sansür koymak, düşünmeyi yasaklamak gibi bir amaçla çıkıyorlar. Lütfü Oflaz arkadaş, Aydınlık'ta çıkan ilk yazısında bunun sözünü etmişti. Belki ileride örneklerini de verecektir. : 

Bizim sözünü etmek istediğimiz, "ilerici' geçinen, basın özgürlüğünü savunan basının kendi kendine sansür koyması. Kimi gazete "faşist" sözcüğünü kullanmayı yasaklamıştır, kimi “Kontrgfrilla" sözcüğünü. Hatta bazıları suçüstü yakalandığı durumlarda MHP'nin adını vermezler de, ya üç nokta (.. .) koyarlar, ya da "bir küçük parti", "toplumcu-milliyetçi oldugunu söyleyen bir parti" gibi yakıştırmalar kulnırlar, 

Bunların en uç örneklerini 12 Mart döneminde gördük, yaşadık. Tabii bu otosansürün uygulanmasında bir yığın çıkar hesapları olduğu gibi, "iyi niyetli” gerekçeler de var. Örneğin) "hukuki" olmaya dikkat etmek, tekzip gönyilmesini, dava açılmasını, hatta gazetenin kapatılmasını önlemek gibi gerekçeler. Düşünce ve basın özgürlüğünün hâlâ çok ağır baskılar altında olduğu Türkiye'de , bu gerekçeler elbette geçerlidir. Kimseye maceracılık önerdiğimiz yok! 

i Ama iş, "hukuki" gerekçeler mücadeleden kaçmanın kılıfı olup, işgüzarlığa vardığı zaman, artık "iyi niyet” ten şüphe edip, onun altında tjr çapanoğlu aramaya başlamak gerekir. Çün- 
"ilerici" dediğin basının demokrasiyi savunmak, ilerletmek görevi vardır. Bu, onun halka karşı namus borcudur. O mücadele her şart altında yapılır, yapmanın yolu bulunur, Demoktasi mücadelesinden vazgeçmenin hiç bir mazereti olamaz. 
! Sözü, "ilerici" gazetelerde son yıllarda moda olmuş yeni bir oto sansüre getirmek istiyoruz. 

Sovyetler Birliği'ni eleştirmeye konan sansü 

Bunun en ilkel şekli Rusya'yı elestirene "ant-komünist"" denmesidir. Hatta Sovyetler'e “Rusya” demeyi bile “anti-komünizm” sayan prgpaganda yapılmasıdır. Sanki orada "Sovyet" kalmış, “spsyalizm" kalmış gibi. 


Bu yöntem, başlangıçta ilerici yurtsever aydınlar üzerinde belli ölçüde etki sağlamışsa da, çok kısa zamanda iflas etmiştir. Gerek dünyanın gidişatı, gerekse aydınların özgürlüğe bağlılıkları bu yöntemi iflas ettirmiştir. 

U iflas edince bu kez Rusya'ya lâf edene “Maocu" deme yöntemi gelmiştir. MHP ile Rusyacıların ortaklaşa yarattıkları ''Maocu" hayaleti'nden yararlanma yolu seçilmiştir, Ama o da "başarı" sağlayamamıştır, Bir kez Mao'nun ülkemizdeki saygmlığı buna elvermemiştir . İkincisi "Maocu" denilen devrimcilerin ayaklarının Türkiye toprağına basması, o h yaleti yaratanların ise başka bir ülkenin düdüğünü çalmakta olması bu yöntemi de boşa çıkarmıştır, çıkarmaktadır. 

Düşünce özgürlüğü üzerine Rusya'nın koyduğu ve Rusyacıların uyguladığı bu sansür, bugün ilerici denilen basında Sovyet aleyhtarı sözlerin makaslanması şeklinde kendini gösteriyor. 

Geçmiş yazılarımızda birçok örneklerini verdik. Son örneği Süleyman Genç'in Milli Savunma Bakanlığı Bütçe Plan Karma Komisyonunda yaptığı konuşmanın Cumhuriyet gazetesi tarafından sansürden geçirilmesi. 

Süleyman Genç, o konuşmasında Türkiye' nin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerden sözetti, Dünyanın ve içinde bulunduğumuz bölge- nin tahlilini yaptı. İki büyük devletin Orta Do-Zu'da ajan devletler yaratma çabasında olduğunu, iran'ın her ikisinin paylaşımına uğrayacağını söyledi. Kuzey komşumuzun 1976'dan beri bölgede büyük devletler yerine küçük ajan devletler olması politikasını tercih ettiğini belirtti. 

Genç, sanki hiç bunları söylememiş! Cumhuriyet'teki habere bakıyorsunuz, Rusya ile ilgili bütün sözler sansürden geçmiş. Üstelik Genç, isim de vermiyor, "iki büyük devlet", "kuzey komşumuz” gibi ifadeler kullanıyor. Cumhuriyet, çok beğendiği bu üslubu bile sansür ediyor, Bir tashih hatası olsa gerek, "Orta Doğu'da aj; devletler kurulması çabalarından sözetti" diyor, 

Kimbilir, belki de Genç'in öyle bir konuşma Yapması, gazete yönetiminde "şok" etkisi yaratmıştır. Öyle ya, Doğu Berlin'deki İsmail Bilen, başta Süleyman Genç olmak üzere bir kısım CHP milletvekilleri için “saylavlar, saylavlar" deyip duruyor. İ. Bilen, saylavların TKP yanlısı olduklarına dair o kadar çok yayın yapmış ki, Genç'in konuşması şok yaratabiliyor! 

Biz , basının bu tutumunu şiddetle eleştiriyoruz. Çünkü bağımsızlığımızın savunulduğu konuşmalara sansür koymak, bağımsızlığı makaslamak anlamına geliyor. 


ELEKTRİK MÜHENDİSİ 
ARKADAŞ 


Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin 20. Olağan Genel Kurulu 28 Ocak 1979 
Pazar günü saat 10.00'da Kazablanka Gazinosunda yapılacaktır. 

, EMO'yu; s 

* DEMOKRASİ temelinde tüm üyelerinin birliğini sağlayan, f; 

* Elektrik mühendislerinin MESLEKİ sorunlarına kalıcı çözümler getiren fan 

* Yerli teknolojinin genştirilip MİLLİ EKO-NOMi'nin güçlenmesine hizmet eden, y 

* BAĞIMSIZLIK ve DEMOKRASİ mücadelesinde halk saflarında yer alan 


BİR ODA HALİNE GETIREBÍLMEK İÇİN EN GENİŞ ŞEKİLDE 20. OLAĞAN GENEL KURULA KATILALIM. 


Yurtsever Mühendis 


OBEN 
GÜNEY 


Kişisel 

ve politik çıkarlar söz konusudur 


Hayati Asılyazıcı belediyenin kültür danışmanıdır. Aynı zamanda 
Şehir Tiyatrolarının 
Genel Sanat Yönetmenliğine atanmıştır. 
Sorun kültür danışmanının aynı zamanda Genel Sanat Yöntemeni olmasıdır. Şöyle itirazlar geliyor: Bir sanat eleştirmeni sanat yönetmeni olabilir mi? Bu gibi birçok örneği bugün Avrupa'da görebiliriz. 
Örneğin Polonya'da 
Stary tiyatrosunun müdürü ve genel sanat yönetmeni aynı kişidir ve bir eleştirmendir. öyle ki, bu kişi aynı zamanda televizyonun tiyatro bölümünün genel yönetmenliğine de atanmıştır. 


Ben bütün bu tartışmanın altında bazı kişisel çıkarların kendi yörüngesine oturmamış olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. 
Bazı kişiler genel sanat yönetmeni olamayınca böyle bir muhalefete başladılar. Oysa genel sanat yönetmeni olmak için kişinin tiyatroyu bilmesi, şehir tiyatrolarını tanıması yeterlidir. Kaldı ki, Hayati Asılyazıcı'nın belediye ile olan ilişkileri ayrıca bir avantaj sağlamaktadır. Yapılması gereken bir yıllık bir deneme süresi boyunca beklemek ve yapılan işleri görmekti. Başarısızlık durumunda zaten Asılyazicı'nın kendisi istifa ederdi. 


Ama daha ölçmeden, denemeden, işi politik alana döküyorlar. 
Politik ve kişisel çıkarlar sözkonusu oluyor daha çok. Sanat açısından hiç bir kaygı yok bu konuda. 


Çok açık söyleyeceğim. Öyle gruplar vardır ki, sanatçı olmadıkları için politika yapmaktadırlar. Bunlar sanatçı olmadıkları için bir çeşit sanat ticareti yapıyorlar. Karşılarma sanat kaygısı taşıyan bir kişi çıkınca rahatsız oluyorlar. Örneğin adı çok bilinen bir şair, dramaturg olarak çalışmaktadır ge hir Tiyatrolarında. İki yıldır hiç bir iş yapmamış ama maaşını almıştır. Öte yandan toplumculuğu hiç kimseye bırakmaz. 


Sanatın toplumun gereklerine cevap vermesi gerekir. Derinlemesine bir çalışmaya girmeden, günübirlik çalışmalar içinde sanat yapmaya çalışanlar, sloganlarla is görmeye alışmiş olanlar bugün cephe aliyorlar. Oysa, toplumcu olarak büyük uraştırmalara ve denemelere girmemiz gerek— tigi, ilkönce toplumumuzu tanımanız ve bütün bir kültür birikimi- nin özümlenmesi gereküği ortadadır 


KONSERVATUAR 
YÖNETMELİĞİ 
YÜRÜRLÜĞE 
GİRDİ 


Istanbul Belediye Konservatuvarı Sanat Toplulukları Yönetmeliği Resmi Gazetede yü. 
rürlüğe girdi. 

“Türk Sanat ve müzik kültürünün Atatürk ilkeleri doğrultusunda, Türk sanatçısına yakışır şekilde benimsenmesi ve çağdaş; 
düzeye getirilmesi" 
amacıyla hazırlanan yönetmelik İstanbul Belediye (o Konservatuvarı Şehir Armoni Orkestrası Türk Müziği Topluluğu ve Halk Müziği Topluluğunu kapsamına alıyor 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, daha önceki “İstanbul Belediye Konservatuvarı 
Genel Yönetmeliğinin sanat kuruluşlarını bağ Jayan, 35'e yakın maddesi geçersiz kalmış oldu. 


ŞEHİR TİYATROLARINDA 


YÖNETMENLER 
NE DİYOR? 


CENAP NUHRAT 


İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel SanatYönetmenliği ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlık sonucu kimi yönetmenlerden tepkiler gelmiş, buna karşılık Hayati Asılyazıcı'nın gazetemize verdiğidemeci yayınlamıştık. Daha sonra Yönetim Kurulu üyeleriyle konuştuk. Beklan Algan yurt dışında bulunuyor. Asılyazıcı'nın Genel Sanat Yönetmenliğine atanması konusunda farklı görüşler taşıyan Oben Güney ve Haluk Şevket'in görüşlerini de aldık. 


Böylece sorunun daha etraflı 


ÇETİN IPEKKAYA 
Kişiler değil, 


ilkeler önemlidir 


Ben bu sorunu ele alırken ancak çağdaş tiyatro işletmeciliği açısından nasıl olması gerektiği konusundaki görüşleri- mi belirtebilirim. 

Şehir tiyatrolarının son aşamadaki işleyiş biçimi, ademi merkeziyetçi bir görüşle çağdaş yönetimlerin uygulandığı ülkelerde varolan bir yöneliş. Yerinden yönetim, artık bir metropol niteliğini kazanmakta olan İstanbul'a hizmet götürebilmek açısından çok eskiden beri üzerinde durulan bir yönetim biçimidir. Bu konuda araştırmalar yapmak ve raporlar vermek üzere 1962”yılı ve sonrasında içlerinde benim de bulunduğum beş arkadaş Muhsin Ertuğrul'un önerisiyle çeşitli dış ülkelerde araştırmalar 'yaptık. Özdemir Nutku'nun bu konuda ayrıca araştırmaları vardı. 

Yerinden yönetim önerisi geldiği zaman, bir raslantı sonucu elime geçen yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerimi,o zamanki Belediye Başkanı Sayın İsvan'a ve yardımcısı Sayın Kotil'e ilettim. Aynen kullanılırsa aksaklıklar doğuracağını bildirdim. Bu çeşit bir uygulamanın çeşitli yasal engelleri vardır. 
Başka bir deyişle tiyatro üretimini sağlayan her şeyi kapsayan altyapı ve parasal sorunlar vardır. Bu konularda yasalar açısından bazı düzenlemeler yapılmadıkça,yerinden yönetim tam anlamıyla uygulanamıyor. 

Bir de daha önce de varolan genel sanat yönetmenliği kurumu var, Yerinden yönetim uygulamasının en büyük aksaklığı bu konuda yatmaktadır. Yeni yönetmelikte Genel Sanat Yönetmeni için bir yandan, tüm sanat etkinliklerinin sorumlusudur, Şehir Tiyatrolarını sanat yönünden temsil eder, sanat çalışmalarını denetler, sanat disiplinini sağlar denirken, gerçek yetki verilmemektedir. 
Göreve atandığımız zaman yerinden yönetim ilkesinden taviz vermeden bu konuda belli adımlar atmayı tasarlamıştık. 
Yönetim Kurulu Genel Sanat Yönetmeninin görevlerini de yüklenmişti, Yönetmelik incelendiğinde görülür ki, yönetim kurulu yetki açısından Genel Sanat Yönetmeninin üstündedir, Bu bakımdan herhangi bir yönetmelik değişikliği olmasa bile, yönetim kurulunun kendi içindeki anlaşmasıyla atanacak Genel Sanat Yönetmenine doğru bulduğumuz yerinden yönetim uygulaması için gerekli yetkileri vermeyi tasarlıyoruk, Sağlıklı bir yerinden yönetim için yetkilerle donatacağımız bir genel sanat yönetmenine ihtiyaç vardı 

Bunu çok defa yakın dostumuz, uzun yıllar birlikte mücadele verdiğimiz ve o dönemde belediyeyi bize karşı temsil eder durumda olan arkadaşımız Hayati Asılyazıcı'ya belirttik. Kendisi bütün gönlüyle katıldı ve böyle bir kişiyi aramaya koyuldu. 

O dönemde aradığımız kişi çok deneyimi olan, tiyatro alanındaki yapıtlarıyla kimsenin karşı çıkamayacağı, ve en önemlisi bizleri temsil ederek diyenin temsilcisi S2 Asılyazıcı ile birlikte çalışabilecek bir kişi idi. Ne yazık ki, bu kişi bulunamadı, Sonuçta bizim sorunlarımızı sadece tiyatrocuları ve tiyatro mesleğini temsil ederek belediye temsilcisi karşısına çıkartacak kişiden de yoksun kaldık. 

Bilindiği gibi gerek Batı'da gerekse ülkemizdeki yüksek eğitim kurumların- da, tiyatronun çeşitli dallarını inceleyen kürsüler kurulmuştur. Tiyatro yönetimi de kendi başına bir bilim dalı haline gelmiştir. Dolayısıyla birçok sahnesi olan bir tiyatronun yönetimi için mutlaka mesleğin ustası bir kişi gerekmektedir. 
Yönetmeliğin Ekip Sanat Yönetmenleri için aradığı koşulların başında da mutlaka itiyatrocu olmak koşulu gelir. Bir tek ekip dahi tam anlamıyla sahne üstü üretkeni olmayan bir sanatçıya verilmezken, pek çok ekibin oluşturduğu bir bütün de, bu işin ustası olmayan kişilerle bizim anladğımız anlamda bir yerinden yönetimle yürütülemez. 

Önemle üzerinde durulması gereken ikinci konu da sanatın özgürlüğüdür 


<J Yerinden yönetim ilkesinin tabanında 


bir biçimde değerlendirilebileceğini sanıyoruz. 


HALUK SEVKET 


klikleşmeye karşıyız 


Bu konuda genel olarak görüşüm şudur: Bildiğiniz gibi ben Şehir Tiyatrolarına dışarıdan katıldım. Dolayısıyla ola- ya Şehir Tiyatroları içinde bunca yıl yer alan çatışmaları, anlaşmazlıkları, klikleri, bu kliklerin bozulup yeniden biçimlendiğini gören kişiler gibi yaklaşamıyorum. Bütün olanlar benim için oldukça yabancı, Hayati Bey uzun yıllardan beri tiyatroyu tanıyan, iç bünyesini iyi bilen bir kişi. Ona karşı çıkan arkadaşlarla, bana kıyasla, çok daha uzun bir geçmişe dayalı arkadaşlığı var. * 


Esas olarak karşı çıkan” arkadaşlar bir ilke üzerinde durdular. Genel Sanat Yönetmeninin aynı zamanda belediyenin danışmanı olması politik bazı sakıncalar doğurabilirdi, Ben bu görüşe katılmadım. Çünkü Hayati Bey herhangi bir kişi değildi, Beni ve onları atayan kişiydi, Belediye Başkanı kültür konularında bir takım açmazlara düşmemek için kendisini bu göreve getirmişti. Bu bakımdan danışmanlık görevini sürdüren Asılyazıcı'nın Genel Sanat Yönetmenliğine getirilmesi sakıncalı değildi. 


Ancak benim sanat anlayışıma ve görüşlerime ters düşen bir ad sözkonusu olsaydı o zaman karşı çıkardım. Sanat danışmanı olarak bizleri atayan ve aynı kaderi paylaşan bir kişinin benim açım- dan sakıncası yoktur, 

Bu göreve layık olma sorununa gelince, buna bizden çok zaman ve kamuoyu karar verecektir. Bizler için de aynı şey sözkonusudur, Halk, "geldiniz ama başarı gösteremediniz"' ya da "gösterdiniz'' diyecektir, 

Şurasını da belirtmek gerekir ki, tiyatroyla ilgili çeşitli seçimlerimizde Hayati Bey bizim düşünemeyeceğimiz bazı şeyleri de önermiştir. Ben ancak, genel sanat yönetmeni olarak gelip de benim düşüncelerime karşı çıksaydı, o zaman cephe alırdım. Oysa, bana olmadığı gibi öteki arkadaşlara da karşı çıkmamıştır. O zaman bu meselede başka nedenler var, 

Bu soruna ise inmek istemiyorum. 
Çünkü Şehir Tiyatroları içindeki ilişkileri, kim kime karşıdır, kim kimle beraberdir bilmiyorum. Durum böyle olunca ben düşüncelerime karşı olmayan bir sanat yönetmeniyle birlikte çalışırım. 

Ben esas olarak sanât sorunlannda her türlü klikleşmeye karşıyım. Bu meselenin tahliline, yorumuna bile girmek istemiyorum. Asıl olan iş yapmaktır. Bugünlerde yedi bölgemizin kırk ilinde 
1. Türkiye Lise ve Dengi Okulları Tiyatro Şenliği'nin hazırlıklarıyla uğraşıyorum, Ve şu anda masamın üzerinde Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen yanıt var, Benim için gerçek önem taşıyan olay bu. 
asıl b:. özgürlük yatar. Tüm aunya ul- 
“elerindeki ödenekli tiyatrolar, o ülkenin genel kültür siyasası içinde seyircileri için yararlı gördükleri biçim ve doğrultuda çalışırlar. Bu biçim ve doğrultu ancak o işi yapan kişilerin karar verebileceği bir şeydir, O işin ustaları bilir, bir şeyin nasıl yapılacağını. 

Bu açıdan, başlangıçtan beri belediyenin temsilcisi olarak İstanbul kentinin tüm sanatsal etkinliklerine yardımcı olmaya gayret eden Asılyazıcı'nın bu yardımını tiyatroyu temsil edecek kişiyle karşılıklı sürdürmesi daha sağlıklı olurdu. Muhakkak ki, Asılyazıcı'nın şahsın- da bizim için şanslı bir yan var, Arkadaşımız belediye işlerinden çok tiyatro- ya yatkındır. Ama yıllarca birlikte verdiğimiz mücadelenin içinde tiyatro özgürlüğü hep ön plandaydı. Belediye temsilcisinin aynı zamanda bır tiyatro kurumunu temsil etmesine sanırım daha önceleri kendisi de karşı çıkardı. Her zaman Asılyazıcı gibi tiyatrocuların dostu olan bir arkadaşımızı bu görevde bulamayacağımızı düşündüğümde ilkeleri daha ısrarla savunmak gerektiğine inanıyorum. Üstelik çağdaş tavır olarak kişiler değil, ilkeler ön planda olmalıdır. 


KESKİN 


İç tüzük yapılmalıdır 


Ben Hayati Asılyazıcı'nın gazetenize verdiği demeci okumadım. 
Duyduğum kadarıyla bir eleştiri yazısıymış.. 
Bu kendisinin zanaatı ve böyle bir yazı yazmak da en tabii hakkıdır. Ama onu okumak da benim ihtiyarımdadır. 

Ben sözkonusu durum hakkındaki görüşlerimi Belediye Başkanına yazdığım mektup- ta belirttim. Yanlış ya da doğru inandığım görüşleri ona bildirmek doğal görevimdir. 

Bundan sonraki insiyatif bizi atayan sistemin tutumuna bağlıdır. 
Ben ve benim gibi düşünen arkadaşlar söyleyeceklerimizi söyledik. 
Hayati Asılyazıcı ile bir düşmanlığım yoktur. 
Benim yaptığım dostça bir uyarıdır. Benim sövlediklerim doğruy- sa, zararını görecek kişi yine ikaz ettiğim arkadaş olacaktır. 

Temel sorunlardan biriiç tüzük noksanlığıdır. Bu bakımdan yöretmelik hükümleri yorumlara yol açmaktadır. Her konuda tartışmalar çıkmaktadır. İşler sürüncemede kalıyor. Bu sorun da böyle bir nitelik taşımaktadır. 
Tek başına bir olay değildir. Ben diyorum ki, yönetmeliğe uymuyor, sen diyorsun ki, uyuyor. Bunu belirleyecek bir anahtar gereklidir ve süratle gerçekleştirilmelidir. 

Ekip sanat menliğinden a sözkonusu e 
Görevimi sürd rum. Bu görevi mem sayın Kot desinde olan bir tasar ruftur. Beni atayan odur. Geri çağırana kadar görevde kalırım. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hayati Asılyazıcı bir eleştiri yazmıştır. Ben ise bir tiyatro oyuncusuyum ve şimdiye kadar hiç bir eleştitiye'cevap vèrmemişimdir. Cevap vereceğim yer ancak sahnenin üstü olabilir. 


yönet- 
Imam 


İnsanları” 
rogramında 


M.CEVDET 
ANDAY tanıtılıyor 


İstanbul Devlet Tiyatrosu, sanatçılarımızı halka tanıtmak amacı ile 
"Sanat İnsanları" adlı bir söyleşi programı düzenlemiştir. Bu programların ilki bugün 15.00 de Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salonda yapılacaktır. 

Devlet Tiyatroları İstanbul Müdürü Can Gürzap bu konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Sanat İnsanları" söyleşi programının bir senaryo tekniği içinde hazırlandığını belirterek, "Bu programı sanatçıların da katılması ile canlı bir hale getirdik. 
Liseli öğrenciden, sokaktaki adama kadar sanatçiyı tanıtmak amacını güttük. Bundan böyle her ay yapılacak bu toplantılarda güncel konular yer alacak. Örneğin ödül kazanmış bir yazar ya da bir sanatçının ölüm yıldönümü gibi nedenler programlarımızın konularını oluşturacak" demiştir. 

Bugün yapılacak olan 
"Sanat İnsanları” söyleşi programının ilkinde 
Ozan ve yazar Melih Cevdet Anday tanıtılacaktır. 

Programa Oktay Akbal, Nevzat üstün, Doğan Hızlan ve Sami Karaören konuşmacı olarak katılacaklar, daha sona Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gülgün Kutlu, Deniz Gökçer, Haluk Kurdoğlu, Sadrettin Kılıç, Alpay İzburak sanatçının şiirlerini okuyacaklardır. Yazarın ."'Mikado' nun Çöpleri" adlı oyunundan bir bölüm gecede sergilenecek ve 
‘Bebek Türküsi 


lendirecektir 


Ankara Amatör Sporlar Vederas yonu adına bildiriye imza alan 


Rıza Sümer. 


Ankara Amatör Sporlar Federasyonu ve 


İstanbul Futbol Federasyonu: 


“B.Terbiyesinin serbest giriş kartı, yabancı oyuncu transferi 


konusundaki kararlarını destekliyoruz” 


©” Amatörler şike, lisans sahtekarlığı 


konusunda ve birbirlerine karşı 


sorumlu davranmal 


İSTANBUL (THA) 
Ankara Amatör Sporlar Federasyonu ile İstanbul Amatör Futbol Federasyonu yayınladıkları bildiride Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün serbest giriş kartı, gizli profesyonelliğin önlenmesi, kulüplerin kendi öz kaynaklarına dayanması konusunda aldığı kararları desteklediklerini açıkladılar. 
Bildiride yer alıyor: 
"Sporumuzun en hareketli tabanı olan amatörler, Türk sporunun ni- çin çıkmazlara girdiğinin ve bazı dallarda nıçın yozlaşma görüldüğünün bilincindedir. Bu bakımdan spor ilkoxulu ve bazı yeni federasyonların kurulmasına karşı olan federasyonlarımız, o sporumuzun sağlıklı bir çizgiye getirilmesinde çaba sarfedecek Gençlik ve Spor Bakanlıpan yanmda olacaktır. 
stanbul'da alınan son kararları yürekten “lestekliyoruz. Bu kararlar, sporu yozlaştırarak, reklam ara- 


şu görüşler 


idir” 


cı haline getirmeye ve özellikie amatör gerçeğini bir yana iten çabalara devletin onurlu bir w..“wx” 


AMATÖRLERE . , 
MESAJ GÖNDERİLDİ 


Rıza Sümer, Hüdaverdi Talay'ın kulüp yönetici ve sporcularına gönderdikleri mesaj şöyle: 

"Sorunlarla dolu bir toplumda sporun da hir yığın sorunlarının olması doğaldır. Amatörler bu sorunlarının çözümünde, profesyoneller o dahil hiç kimseye düşmanlık beslememelidir. 


"Amatörler hakemlere ve | 


| "Yabancı 


birbirlerine saldırı, şike, lisans sahtekarlığı, lokallerin amaç dışı kullanılması konusunda dikkatli olmalı væ kamuoyunda var olan gü- 


dırlar. 

'Amatörler arasında yukarıda sözü edilen üzücü bazı örnekler görülüyor- sa, bunun sorumlusu maç düzenleyip seyirciyi ve kakemi çarpık bir yapıda bırakan devletin sakat politikasıdır."” 


Günün programı 


BASKETBOL 1. LIGI Deplasmanlı Basketbol 1. Ligin- 


de bugün 4 karşılaşma 


Maçların programı şöyle: 


yapılacak. 


Ankara Atatürk Spor Salonu: 


16.00 Ziraat Fakültesi - İstanbul Spor Sergi Sa Galatasaray-Beşiktaş 


Şekerspor, rayı: 15.00 


İzmir Atatürk Spor Salonu: 17.00 
Karşıyaka-Eczacıbaşı 


Burs. Atatürk Spo 


16.00 Tofas SAS-Fenerba içe. 


VOLEYBOL 
Deplasmanlı 


bugün 5 karşılaşma yapılacak. 
Maçların programı şöyle: 


Voleybol 


r Salonu: Bütçenin belirlenmesi ps için bır liginde È komisyon kuruluyor 


İstanbul Anadolu Spor Sitesi: 


13.00 Altınyurt-Muhafızgücü, 14.00 
B.Boronkay-DSİ Spor, 15.00 İETT- 


Galatasaray, 16.00 Taçspor-Maltepe 


ÖLÜ ——ğ— 


f 


üçe giren atletler. 


1500 m. genç kızlar 
giren atletler. 
MÜSLUM ABACI 
(URFA) 
Urfa'da yapılan Vali 
Kupası Atletizm Müsabukası (Orta dereceli okullar ve kulüpler arası) çekişmeli ve zevkli geçti. 


5000 m. kulüplerarası müsabakasında ilk 


müsabakasında ilk üçe 


74 atletin katıldığı 
müsabakalarda, ortaokullu erkekler yarışın- da Urfa Merkez Ortaokulu Takım halinde 1 
olurken, liseli kızlarda da Sağlık Okulu takımı birinci oldu. Külepler- 


vensizliği silmek zorunda- | 


Gencer; 


Çetin: 


oyuncuların yasaklanması 


| kararı 
Leg 


yerindedir” 


ANKARA (THA) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1979 yılı spor faaliyetleri için federasyonlara verilecek bütçeleri önümüzdeki günlerde oluşturulacak bir xomisyonla belirleyecek. 
Yeni oluşturulacak komisyon ayrıca 1978 yılı içinde diğer federasyonlara borç veren Fe- 


derasyonlara az bütçe verecek. 
Yeni oluşturulacak 


Urfa'da yapılan atletizm yarışlarına çok sayıda atlet 


sl 


giren atletle, 


è 

3500 m. 

giren atletler. 
arası yapıian yarişmalarda Birlik Yıldırım 
Spor birinci oldu. Liseli genç erkeklerde de 
Ticaret Lisesi birinciliği kazandı. 

Konuyla ilgili bir 


açıklama yapan yetki- 


1979 yılı 
spor faaliyetleri önümüzdeki günlerde belirlenecek 


BUKSA (THA) 

Tofaş-SAS Basketbol Subesi Başkanı Nur Gencer. Basketbol Federasyonunun yabancı oyunca transferin: yasaklaması hakkinda aldı ğı narar üzerine yuplığı açıklamada, kararın acele vc zamansiz verildiğini öne sürerek nyabancı oyunculurın Türk basketboluna katkıları gözardı edilemez" dedi 

Nur Gencer konuyla ilgili olarak şu açıkla mayı yaplı 

"Basketbol dünyanın en çok sevilen ve en fazla seyirci çeken sporlarından biridir. 

Eğer yabancı oyuncu transferinde yasaklama yapılacaksa bu uzun süreli olmalıdır. 


Ayrıca yabancı oyuncuların Türk basketboluna katkıları gözardı edilemez. Eğer bugün tribünler seyirci ile doluyorsa, bu oyuncuları seyretmek istemelerindendir." 


ataia 


> SAMSUN (THA) 

Samsunspor kulübü sözcüsü 

Ferruh Çetin yabancı oyuncuların transferini yasaklayan kararın verinde olduğunu belirtti. 

Çetin bu konuda şuda şu açıklamayı yapti. 

“Yabancı taklitçiliği ile yıllardır kandırılan toplum artık bilinçlenme süreci içindedir. Ya bancı futbolcular Türk futboluna bugün kadar bir katkı yapmamış ve ülkelerine dönmüşlerdir. 

Samsunspor kulübü sözcüsü yabancı futbolcu oynalmamakla tribünlerin de boşalmayacağını belirterek, “eger iddia edildiği gibi olsa idi, bugün liler olan ve tek yabancı oyuncusu olmayan Trabzonspor boş tribünler önünde futbol oynardı. Bu saçma bir iddiadır." 


b Sli iri MEP Klee m 


KISA/KISA 


MALİYE 
BAKANLIĞI 

Maliye Bakanlığı 6 
milyon liralık bütçeyi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne (o aktarmadığı için, itici güç yönetmeliginden yararlanan 500'ün üzerindeki amatör sporcunun Şubat ayında alacakları gıda yardımları tehlikeye girdi. 

STADLARA İSİM 


bütçe ,ayrıca federasyonları yurt içi ve yurt dışı 


faaliyetleri göz önünde bulundurulacak ve eği- Beden Terbiyesi Getim kamplâr. dikkate nel Müdii'iğünün spor- 


alınacak. dan sorumlu 


cısı Mazhar Vardar yapıl- 


vardui 


Federasyonlara 1979 
yılı için verilecek bütçelerde hizmet götürdükleri kulüp, bir sezon önce alınan sonuçlar, daha 


makta olan salon ve stadlarla bazı tesislere Türk sporuna emeği geçmiş ünlü şampiyonların isimlerinin verilmesi için ça- 


dı 


PRERE re e 


1000 m. yıldız kızlar müsabakasında ilk üçe 


liseli gençier koşusunda ilk üçe ' 


önceki bütçesinin har- lışmalar yapıldığını cama biçimi de değerlen- söyledi. 
ek PROFESYONEL 
İŞLER å 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
Futbol Federasyonu Profesyonel İşler Mü- 


dürlüğüne Metin Ermek getirildi. 
ZOR MAÇLARDA 

Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem Komitesi zor maçları yönetecek hakemlerin notlarına ilave yapılmasını uygun gördü. 

FUTBOL 

FEDERASYONU 

TOPLANIYOR 

Futbol Feder?svonu 
Kurulu, Güngör Sayarı' 
nın başkanlığında bugün saat 10.00'da Anxa ra'da toplanacak. 

Alınan bilgiye göre toplantıya 12 kişiden oluşan Merkez Hakem 
Komitesi üyeleri de katılacak ve istifalarını sunacaklar. 

BASKETBOL 
FEDERASYONU 
KURULU 
TOPLANIYOR 

Öte yandan Basketbol Federasyonu Kurulu da, bugün İstanbul'da Uğur Erel'in başkanlığın da toplanıp gündemde of lan bazı konuları görüşe- 


cek, 
GÜREŞ 

Hareketleri ile bütün dünyayı şaşırtan Uganda Devlet Başkanı İdi Amin bu kez de ünlü Japon güreşçi Antonio İnoki ile bir karşılaşma yapacağını açıkladı. 


liler “bu yarışa umdu- 


ğgumuzdan fazla atlet 

katıldı. Çoğunluğu. bu FUTBOL 

sporu devam etdirmek TEMSİLCİLİKLERİ amacındadırlar. Fakat Futbol Federasyonu 


tek korkuları sosyal güvencelerinin olmayışı ve ilgisizliktir" dedi. 


İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ın dışında 9 ilde daha temsilcilik kurulmasını kararlastırdı. 


27 Ocak 1979 


Diyarbakır Fen Fakültesinde bir öğrenci öldüzüldü... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ateş sonucu Halit Suma adlı Fen Fakültesi 3. sınıf öğrencisi öldü, Hatip 
Mercan adlı Mardin Eği- 


dı. Zincir ve sopalarla yapılan saldırıda beş öğrenci yaralandı. Yapılan araştırmalar sonucu, olaydan bir gün evvel 


İsmet Bodur adlı 45 yaşındaki bir şahsa ait olduğu belirtilen bir ceset bulundu. Olayın siyasi yönü olup olmadığı araş- 


Ecevit... 


(Baştarafı 1. Sayfada) başlayacak. Libya Başbakanı Abdüsselam Callud, Başbakan Ecevit onuruna bu gece bir yemek ve- 


` Rum toplumuyla dostluğu mümkün görmeyen görüşler öne sürüyor. Bu iki tutum birbirleriyle 


tam bir çelişki içindedir. 
Büyük devletlerin insanları birbirine düşürme 


Doğan Öz'ün kati 


Sıkıyönetim”de idamla yargılandı 


ANKARA (ÖZEL) 


Demirel ile Mali Bilimler 


etim. Aramızdaki mesa- 


Homeyni... 


(Baştaratı 1. Sayfada) 


Bütün bu gelişmeler üzerine önceki gün yeni bir basın toplantısı düzenleyen Homeyni, her 


tim Enstitüsü öğrencisi Ereğli'ye Konya'dan fa- recek. Türk-Lib resmi fa ” S e Şi } x ED s de ağır A Vali şistlerin geldikleri mi Ni ZöRiz meleine Ski da ve ülkeleri parçalama siyasetine karşı ne yapıl- Ankara Sıkıyönetim Yüksek Okulu önünde AAR aa rahat- he pahasına olursa olsun Muavini olayın iki sol gün ÜGD'lilerin okulları- İSTANBUL'DA devam edilecek, Mahkemesinde Doğan buluştuk. Bana l4'lük likla kafasına kurşun isa- jan'a döneceğini belirtti 


grup arasındaki çatışma 


na gitmedikleri anlaşıldı. 


Başbakan Ecevit ya- 


leri bölüp yutmak istiyor, o halde, ülkenin bü- 


malıdır? Madem ki iki süper devlet küçük ülke- | 


Öz'ü öldürmekten sanık ve idam cezasıyla yargı- 


bir tabanca verdi. Birlikte bir taksiye bindik. Doğan 


bet ettirdim. Ondan sonra Mithatpaşa Caddesin- 


ve "son günlerimi halkı- 


sonucu meydana geldiği- ADANA'DA 13 Ocak akşamı Ko: rın da Türk işçileriyle bir tünlüğünü ve bağımsızlığını savunmak için toplanan İbrahim Çiftçi'nin Öz'ün evinin önüne gel- den aşağı doğru koşarak, e LER 
a PE aa Meydan Mahallesi Ba Sorkar Migros e ieni duruşmasına dün başlan- dik. Yarım saat kadar burada bulunan Sivas dedi 7 

mi mrogiu i so; a >i Devlet başkanı asid =e z TR ? ag > > irdim. Bir gü ; f ilo Mehmiet Bibistanhi adlı Ea A a Boa EE Muammer Kaddafi ile de liği pekiştirmek gerekir. E E ei ei m lr Malbepslde U Homeyni , zorbalığa ve sari a | bulu y Kahve- yak Aen Meter ; 5 S z 4 I: EE e iki Fen Fak .tesi #ğren si" önceki gece üç kişi lanan Mahmut Nedim (görüşeceği bildirildi. Kıbrıs'ta sorunu çözmek ve gerçek barışı rahim Çiftçi'nin sözleri sına bindi, çalıştırmaya (Ocaklarının altındaki ( sömürgeciliğe karşı "sıra 


cisirin de polis tarafın- 


Kayhan'ın soygunu ger- 


Pazartesi günü Libya' 


sağlamak ancak iki toplumun dostluğunu yeni- 


l lumlar arasındaki dostluğu güçlendirmek, bir- 
| 
| 
| 


ile emniyette ve savcılık- 


başladı. Hüseyin Demirel 


kahvenin tuvaletinde ta- 


dan bir nefer gibi" savaş- 


ildir tarafından yaylım ateşine A pi i ilgili k i iğini sö i dan yakalandığı bildiril- tuldu. Biri ağır olmak çekleştiren 4 kişiden diki temaalarivie ilgili den kurmak ve güçlendirmekle gerçekleştirile- ta verdiği ifadeler arasın- 6-7 metre geri çekildi, bancayı bir atkıya sarıl- oak nedigna gyae di. Olaydan sonra öğren- 4 kişi land biri olduğu bildirildi. ir basın toplantısı dü- ili i ' ij da büyük benzerlikler bana işaret verdi. Ben e- miş olarak Hüseyin De- . . ` b cilerin uzun si derelere izere A kigi ie eki Yapılan açıklamada, Zenleyecek olan Başba- bilir. Yoksa Rumlara ve Yunanistan'a karşı düş- e mtel tae eraa mire ela AmA icinde Şah Beyler as- 

P à S P akalı bir 5 Ee i R ği iau. . i e e sare vel otomobile aa önü. Mahmut Nedim Kayhan de aa TE manlıkla değil. emniyette verdiği ifade- ile Doğan Öz'e arabanın SEZEN ÖZ'ÜN hi STARTNI e ME ERTEN önlemler Se gelen saldırganlar, '™ sorgusunda olayı halen vik e E Türki > ——- ——— ——————.— nin işkence altında alın: ön tarafında kafa hizası- İFADESİ hed'de muhalefete bağlı- 

# ii Me kahveyi tabanca ile tara. yakalanamayan İ.U Ede- denok i ye dığın: Öne sürerek red- na doğru beş-altı el ateş Duruşmaya davacı o- lık yemini eden askeri 

Dün, aynı okulda Fen yarak kaçtılar. Olay sıra Viyat Fakültesi öğrencisi R Libyemezii detti larak katılan Doğan Öz” personelin, enterne edilea me sında içeride bulv nan Na- eaa e ve rrd: PARA BERS eyi Katsayı... Tank Albay Ahmet ün eşi Sezen Öz, mahke- diğini belirtti 

çiliği seçimleri olmustu. pil Keskinkeser ağır, Nuri lar! belirlenemeyen İsma- 3 Rg- 'Baştarafı 1. Sayfada) Em ee Erdem'in başkanlığında- j in İl ärpijtji mede verdiği ifadede, eşi- f Bu okulda öğrenui tem- Alabıçak Recep Tina il ve Muzaffer isimli -işi- bacen Yardımcısı, Dışiş- ii ee SE mayla işçi emeklilerinin ki Mahkeme Heyetinde TikP Mersin il örgütü nin Site Yurdunu aratma- HÜKÜMETİN sileiliğinin geçen yıldan oğlu, Cengiz Yılanlı adı, lerle birlikte gerçekleştir. ©“ Bakanı Gündüz Ök- sen dügün gi maaşlarında da bir artış Kıdemli Albay Hamdi Pm sından sonra birkaç defa SALDIRILARI bu yana ek eln- şahıslar yaralandılar. O- Gini itiraf ettiği belirtil- ikra İZE düre le Kardeşim benim pa- Capi eregini söyledi, Sevinc. Hava Hakim Üs- pazar günü ölümle tehdit edildiğini, 

e olduğu, buna karşılık Jay sırasında kullanılan d: ey ia z k ` „ İşgüzar'ın belirttiğine teğmen Asi Faik Kayacan MHP Milletvekili İhsan F bu yıl Dev-Genç, Halkın REA EA ee Dün basına tanıtılan ( veticileri de katılıyor. katki oT piyasa onu gö,e, işçi emeklilerinin ile Savcı Deniz Hakim kuruluş toplantısı Kabadayı'nın o Mecliste İran Başbakanı Bahti-Birliği, Halkm Kurtulu- Karaisalı Caddesinde Mahmut Nedim Kayhan, İTO'NUN AÇIKLAMASI Ben muhasebe ro. ( Föstergelerinin artması ile Binbaşı Muammer Akşit yaptığı bir konuşma ile yar, Homeyni'nin dönü- 


şu, vb.. Grupların birle- 


terkedilmiş olarak bu- 


muhabirimizin bir sorusu 


emekli maaşlarında 400 


de hazır bulundu. 


Site Yurdunu arattırma- 


şünü engellemek için bü- 


A m Bn TE i 91 tö üyü a i i i ü Ş 

şerek seçimleri kazandık- lundu, Saldırganların üzerine, kendisinin APO' GM AE kğ saca söyliyeyim, Hiç bir > ie E Yes MM kl A İM TE E ları öğrenildi. Seçimlein müşteri olarak bindikleri cu olarak bilinen bir gru- YE A inladığı rapor. İşe yaramayacak, laci Kıdemli Albay Hamdi MERSİN (ÖZEL) ÖZ'ü hedef olarak göster- Ranee üzerindeki bas-DDKD'lilerin o elinden taksiyi silah zoruyla ele ba mensup olduğunu Ai Libya ikili laaa: Me:aurlar maaşların Sevinç İbrahim Çiftçi'- TİKP İçel İl örgütü. | diğini söyledi. Sl eN annn DD geçirdikleri anlaşıldı. Öze sının işleyişini eleştirdi,  Katsayıya göre değil gös. Katsayı arhşı neye let yea © nün Pazar günü parti il R aa oead Mile büyük azat. 
` ELBİSTAN DA © İTÜ'de duvarlara ya İhracatçıların kları terge tablosuna göre dü- S © ıs! OKU merkezinde bir kuruluş ™K Olarak dinlenen Gün- i olàb K ilaat MD ore, aldirik; Elbistan'da yapılan Z1 yazmak isteyen bir * ene karık baki zenlenmesi (o gerektiğini çözüm getiriyor? © oranin Grinin toplantısı yapacağı açık- seli Parikas Sonim da SAR E. 
, Öna aramalarda YDGF ve grupla polis arasında ça Wrdan zamanında alama- ( belirterek tüm çalışanla- sorae landı, TİKP Mersin Íl ATER ai iR yazı kurulları Tahran 


şam meydana gelen bu olaydan sonra dün de öğrencilerin topluca kanti- ne gittikleri, kantinde 


THKO üyesi oldukları ileri sürülen 14 kişinin yakalandığı bildnudi, Ara- 


tışma çıktı, Çatışma sonunda kimlikleri açıklanmayan üç kişi yakalan- 


dıkları vurgulanarak, işleyişin değişmemesi halinde, bazı kuruluşların 


ra toplusözleşmeli sendika hakkının tanınmasını istediler. 


(Baştarafı 1. Sayfada} 

Ne zaman memur Kıllesinden “ve örgütlerinden sesler yükselmeye başla- 


"Ben Hüseyin Kocabaş ile 1977 yılında derste kopya çekmek ve öğretmen dövmek suçuyla 


Megkezinden yapılan açıklamada, kuruluş toplantısına Mersin içindeki 


rinde farif ettikleri tiple İbrahim “Çiftçi arasında yakın benzerlikler görül- 


Sıkıyönetim Komutanlığının emriyle tutuklandılar. Tutuklanan gazeteci- 


di. frai "Rota SSK-DER B. : : ; dü. Ahmet Tülek isimli x otururlarken de dışarıdan manaa š Ma © Balat semtinde Ruhi Libya'ya yönelik ihracat TEK ÇİKAR YON sa, memurlar ve örgütleri, tutuklandıktan sonra Àn- e koniislir tanığın ise ifadelerinde lerin yanısıra, çok sayıda ateş açıldığı belirtildi. otomatik tüfek, bir ta.  Özcanlı'ya ait 34 F 9925 ilerler bildi a SENDİKAL HAK "Katsayı artırma çözüm kara Cezaevinde tanış” Merin halkının da dv | Çelişkiye düştüğü, tanık E bül S Diyarbakır Üniversite- banca ve çok sayıda mer- Plakalı bir otomobil kim-, enbe SSK:DER Genel Baş. (getirmiyor. Katsayı artışı bm. Hüseyin Demireli edildigi bildirildi, Daha (Olduğu olayı gizlemeye alındığı bildirildi. 
si Rektörlüğünden yapı: mi bulundu. likleri belirsiz kişiler tara- kanı Cengiz Coşkun kat- tavan ve taban arasındaki ise Ülkü Ocakları yöne- örkeleri 3 Ocakta yapıl- çalıştığı izlendi. Bütün gösterilerin 


lan açıklamaya göre, Fen Fakültesinde dün sabah çıkan olaylardan sonra 


toplanan Üniversite Sena- iic kişi iç, elinde Aydınlık gazetesi ' RA > MİRİ © Daha da önemlisi esas "Doğan Öz'ü öldür- 0 »  tildilar. sed i à omni ml en aa aa aa Dao pkk elendi ye, Bo mlamas deyer çilenin çözüm çakma gani medon dacs Mati Dam RMA Masae lam Cingi ise, iz Dun, dayan ve Tıp Fakültelerinin 31 tabancayla yaralandı O. rat Balçık adlı öğrenci, Zan MKO cali Hanlı le abay ve tayin Aa ak topinözlegmel sendikal AE Rae o Okulu'aon fiini belin IKP “F rere ekaba ae düzenlediği ve 50 bini Ocağa kadar tatil edilme- layda duvara dığı faşistlerin saldırısına uğ- ', i > - aklar tanınmasındadır " Önünde Hüseyin Demi- ~e] fı Başkanı Kamil Say. o Abdülkadir. Erbil isimli k ii d Jeca yazı yazdığı k ini (pak'a tehditler savurma- farkın yeniden artacağını d 1 H Kocab. ç ş Ramil Say katl > aşkın kişinin katıldığı sini kararlaştırdı. ileri sürü ”e radı. Faşistler gazetesini -tati Apm eseler, ne zaman artık rel ve Hüseyin Kocabaş ġ k la ilgili açık- (avukatlar Oo savundular. =ò Steri i birli K.EREĞLİ'DE ep mi ai vermeyen öğrenciyi tar- J ai paba iz inle orun 13.dere- hayat pahalılığı dayanıl- ile buluştuk. Burada Hü- aaa Öyle dedir” Abdülkadir. Erbil isimli Meler e OGD' faşistler o- Kaygılı ve Mustafa Koç takladıktan sonra kaçtr ferek öldünülai “eee basa dem ar, DA ni Dedi kesi E ea emin AANER E Köyü kara“ Yenişehir'de “çay, Kişi öldü. çok sayıda l $ > ; y zaman hemen katsayı ar- Oocaba na D Öz' Si uti Pa- ara Yenişehir'de bazı isi kuluna gitmekte olan En- adındaki yaralanan bek- lar. AN artışı 650 lira olurkenen şından söz edilir. 16 ï öldürmemi Nİ a Partisi İçel İl ra belgelerle birlikte yaka: Kişi , de yaralandı. 
düstri Meslek Lisesi öğ- (o Şiler, SSK Hastanasinde ® Zeytinburnu'nda iki yüksek devlet memuru- olacak denilir, 18 ol. Nedenini zumda Çer Günü saat. 16:00'de l k dolara bü- ep Lie tedavi altına alındılar. benzin istasyonu 20 da- enilir, 18 olacak. Nedenini sorduğumda parti il merkezinde bir Olânan komandolara bü- sesto ateşleri yakan genç- 


rencisi M.Ali Aslan'a pu- 


SOMA'DA 


Duvarlara yazı yazan 


fından benzin dökülerek yakıldı, 
© ümraniye son durakta 


kika araile soyuldu. Soy- 


Tunceli'de... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Pol-Der ve... 


sayının 16'ya çıkması ile ilgili yaptığı açıklamada, memurların zaten ücret 


nun brüt artışının bunun 


gelir uçurumunu artırıyor. Gösterge tablosu yeniden (düzenlenmelidir. 


denilir, Katsayının 16 ol- 


ticiliğinden tanırım, Birkaç defa Sivas Yurdun- da görüşmüştüm. * 


Savcı Doğan Öz'ün Le- 


ması k:zarlıştırılan Türkiye İşçi Köylü Partisi 
İçel İl örgütü kuruluş 


kuruluş toplantısı yapa- 


Duruşmaya davacı avukatları olarak Doğan Araslı ve Emin Değer ka- 


rosunu kiralayan kişi ol- 


yasaklandığı o şeklindeki yeni hükümet direktifine rağmen gösteriler dün de 


leri kovalarken, Tahra 


su kurarak saldırdılar. ANKARA'DA . i EA üçbuçuk katı fazla ola- ması acaba memurların vent Özyörük'ün öldürül- duğu öğrenildi. itü i Saldırı sonucu ağır yara” Ankara Hukuk Fakül- Sa pan apara 609 lira a (Baştarafı 1. Saylada) cağını belirtti, hayat pahalılığı, sürekli mesi olayını ülkücülere giy gz nedenlerden Diger tanıkların din- ki EETA lanan öğrenci okul öğ- tesinde öğrencilerin derse ması aracıyla Polis Der- SSK-DER Genel Başka- zamlar karşısında geçin- yüklemeye çalıştığı, Site © Ocakta yapacağımız top- lenmesinden sonra bazı dü Ür retmenleri tarafından girmemesi üzerine polis AFYON'DA neği (Pol-Der), Polis Bir. Mi daha sonra şöylede. me olanağını sağlayacak Yurdunu arttığı ve ülkü- lantıyı erteledik. Toplan- ( Canıkların duruşmaya i kurtarılarak hastaneye dört kişiyi gözaltına aldı. Sıkıyönetimin ilanın- Wği Derneği (Pol-Bir), di: a ` mı? cülere karşı mücadele et- tiyı bu pazar saat 15'00' o gelmemesi nedeniyle du- ASKERLER YERYER kaldırıldı. Dün de aynı gerekçey- dan sonra eylemlerini sr Polis Enstitüsü Mezun- “Vergi yasalarında ya- Sağlamayacağı tiği için öldürülmesi ge- de parti il merkezimizde :uyma 9 Şubat saat HALKIN SAFINA Olaydan sonra kaçan je 28 kişinin polis tara- (o kıyönetim illeri dışına çr ları Derneği (Pol-Ens) Pılacak değişikliklerin bir açıktır. Bu artışlar hiç rektiğini söylediler. apacağız Toplantıya 14.00'e ertelendi. Mah: KATILIYOR ÜGD'li saldırganlardan O fından gözaltına alındığı (o karmaya çalışan MHP'li- ve Tüm Emniyet Mensup- an önce çalışanlar lehine bir çözüm getirmeyecek, "Ertesi günü sabah Menne demokratik Keme ayrıca sanık İbra-Mustafa Gözneli ve Ser- pildirildi. Öğrenciler ler anarşi olaylarının en ları Dayanışma Derneği Yapılarak ilgili komisyor- bu ortamda bu artış me- saat 07.00'de Hüseyin kuruluşları. dernekleri (him Çiftçi'nin Gülhane Bu arada, yeryer asdar Şenol tespit edildi. okuldaki polislerin Pol az olduğu illerden biri o- (Tem-Der) isimli dernek- lardan gün kaybedilmek- O murları geçindirmek için davet riya Bunun ya- (Hastanesinde ruh ve kerlerin göstericiler üze-Okul öğrencileri saldırıyı Bir yanlısı olduklarını lan Afyon ve ilçelerinde erin çalışmaları 1402 sa- Sizin geçirilmesi gerek- asgari bir gelir düzeyine nında bütün Mersin ai sinir yönünden kontrol (yine ateş açmayı raddetkınamak için derslere gir- belirterek, Cebeci semtin- de anarşi ve kışkırtmala- yılı Sıkıyönetim Yasası- mektedir. Kısa vadede bile çıkarmayacak. Yani Otomobil... kına bir çağrıda bulu- edilmesine, olay sırasın- tiği görüldü. Bir kısım medil-r. Kaçan saldırgan de komandoların bundan rına hız verdi. nın 3-g maddesi gereğinr Çözümlenmesi gereken (mese; ve çözüm katsayı- narak to ali a katı. da Ankara'da bulunup subay ve askerlerin ağlaların arandıkları bildirili- yararlanarak olay çıkar- Afyon'un il merkezin- ce sıkıyöretim süresin Konu budur. Gerçekte yı yükseltmekte değildir. (Baştarafı 1, Sayfada) alarini LEE ya k bulunmadığının kayıtlı dığı, mevzilerini terkede- 


yor. 
Yine aynı gün, Ticaret 


mak isteyeceklerini belirttiler, 


de ve ilçelerinde kışkırtıcı sloganlar duvarlara 


ce durdurulmuştur." 


memur sorunlarının çözümünde tek çıkar yol 


.Nedir o halde çözüm? 
Şimdi MEM-DER 


ğunu, fabrika demirbaşlarının çoğunun döviz 


>r masına, 


bulunduğu okula sorul- 
TBMM' de İh- 


rek ve üniformalarını çıkartarak halkın saflarına 


Lisesi öğrencileri de fa- @ Ankara'da Mamak yazmaya ve huzursuzluk işçi sınıfının yararlan: . (Memurlar: Derneği)’ nin- “karşılığında temin edil san Kabadayı'nın yaptığı katıldıkları bildiriliyor. 
şistlerin saldırısına uğra: Çarşısında dün sabah yaratmaya çalışıyorlar. 142 madd dıkları hakların, yani bu konudaki araştırması: diğini belirterek, oto- Niğde Cezaevinde konuşma metninin isten- Batı İran kenti Sana-Faşistler "Komünistler . ©... grevli toplusözleşmeli na bir göz atalım. Katsayı motiv kesimine sadece mesine, İbrahim Çift- daj'da da ,askerler . ken- o suya zehir attı" diyerek is e sendikal hakların alınma- konusunda şunlara yer yatırım için gereken dö- H Ik K rtul çi'nin daha önceki sabır tin altını üstüne getirdi. 
TELEVIZYON 23 Ocak Salı günü halkı ştarafı 1. Sayfada) şı temelinde yatmaktadır. veriliyor araştırmada: viz ihtiyacının sektörün alkın RU uşu kalarıyla, Hüseyin De- Olaylarda üç kişi öldütahrik etmeye çalıştılar. ya aykırılık teziyle Ana- Gerek vergi değişik- "657 sayılı devlet me- toplam döviz ihtiyacı- mirel ve Hüseyin Koca- 


17.00 HABERLER 
17.03 TATLI BELA 
17.30 FLİPPER 
18.00 ÇOCUK 


13.00 HABERLER 


10.30 Şarkılar 

11.00 Bilim, Kurgu, Müzik 11.20 Türküler 

11.45 Küçük Konser 
12.30 Kadınlar Topluluğu 13.00 HABERLER 

1315 Hafif Müzik 

15.50 Türküler Geçidi 
16.20 Arkası Yarın 


08.00 Sabah Kon<ari 
Ji.vu ogleye aoğru 


18.30 YAŞAYAN DENİZ 

Belgesel dizinin "'Korsikalı Mercan Avcıları" adlı son bölümü yayınlanacak. 

1980 LOGAN'ın KAÇIŞI 


22.02 Hafif Müzik 


19.30 Hafif Müzik 

19.45 Beraber Şarkılar 

20.15 Ankara Radysu 
Çoksesli Korosu 

20.30 Haftanın ülkesi 

2330 HABERLER 

23,35 Saz Eserleri Saz Soloları 

23.55 Program ve kapanış 


18.00 Gençler İçin 
22.00 Gecenin Getiraik- 


Yazı İşleri Müdürü: MEHME | ATABERK 


Belediye hoparlöründen suya zehir atıldığına dair ilanda bulunuldu. Olaylardan yakından uzaktan ilgisi olmayan iki genç göz altına alındı. 

Bu gençlerin gözaltına alınmasına depo bekçisi 

rahim Gürbacı neden oldu. Bu olaydan saatler- 


da her çeşit düşünce sahibi öğrencinin yan yana eğitim ve öğretim yapabileceği bir güvence ortamı sağlama ve sürdürme çabasındadır." 
"Kanımızca asıl baskı yapanlar, fikir özgürlüğü- 


tahammül edemeyen, fik- 


re saygi göstermeyen, 


yasa Mahkemesine başvurmuştu. O yıllarda mahkeme üyelerinden 7' 
si maddenin Anayasaya aykırı olduğu konusunda oy kullanırken, 8 üye de Anayasaya uygun olduğunu savunmuştu, Ve dava bir oy farkla reddedilmişti. 


Levent GÜLSOY 


liği gerekse kira artışları yasalarının ve diğer sosyal hakları artırıcı" yasaların bir an önce benimsenmesi kamuoyunun özlemle beklediği çalışmalardır." 
İŞGÜZAR'IN 
DEMECİ 
Bütçe Karma Komis- 


Suudi Arabistan ve Ku- 


tiklerini de belirtiyorlar. 


DUYURU 


Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu, İz- 


“ANARŞİYE 


KARŞI GENÇLİK" 


YER : Eşrefpaşa Düğün Salonu 


TARİH:28.1.1979 Pazar 


YURT DIŞI BUROLARI 


murları kanunu ile getirilen gösterge tablosu ve katsayı -sisteminin memurlar lehine işlemediği kesinlikle anlaşılmıştır. 
Enflasyon, hızlı fiyat artışları ve sürekli zamlar karşısında MC iktidarları dahi katsayı artışı yerine 'yakacak yardımı' adı al- 


kanser, sara, mide ve kalp hastalıkları İlaçlarının büyük bir kısmı yoklar listesinde. 


Öte vandan piyasada bulunan bazı ilaçların da “zam gelecek" diye pi- 


lardan bazıları şunlar; Dank, Kompensan, Si- 


nın yüzde 60-70 i arasında olduğunu söylediler. 

Dövizle yatırımların büyük çoğunluğunda olduğu gibi otomotiv alanında da dışarıdan alınan 
1 dolarlık borç geriye 
2 dolar 23 sent olarak 
ödeniyor. 

Yapılan hesaplara gö» 


öte yandan otomotiv sektöründe hammaddeden sonra en yüksek masraf payının alınan borç paranın taksit ve faizi teşkil ediyor. Bu arada maliyetler içinde işçi üc- 


Uzmanlar döviz karşılığı satılan otomobillerin 


şefleri, bir devrimciye 


saldırdı 


NİĞDE (ÖZE! ) 
Niğde Cezaevi siyasi bölümünde bulunan Har 


baş hakkındaki son gelişmelerin (o Sıkıyönetim Savcılığından ve Ankara Emniyet Müdürlüğünden sorulmasına kârar verdi. 
KOCABAŞ HALA 
YAKALANAMADI 


Doğan Öz cinayetinin esas planlayıcısı olduğu 


süreden beri kayıptır. Görenlerin 
21 42 72 
No.lu telefona (İstanbul) bildirmeleri insaniyet 


ABONE ÜCRETLERİ 


namına rica olunur. 
Kızım. SEMRA 


çok zor durumda 


İLAN TARİFESİ 


rüldü çok .sayıda gösterici de yaralandı. Askerlerin, üç camiyi, dükkanları, bir bankayı ve eczaneleri ateşe verdikleri bildiriliyor, Tebriz'de de askerlerin, 22 kişiyi öldürdüğü ya da yaraladığı belirtiliyor. 

Öte yandan, dün sabah erken saatlerde bin- 


Dizi filmin “Korku Faktörü" adlı bölümü yayın- ce önce depoya "Ülkücü yonunda memur maaş nnda eşit bi 7 “lin Miki, n Kurtuluşçuları SAS. i à Gi ka = şit bir artışı kabul re bir otomobilin Türki ü- bütün tanık ifadelerinden lerce kişi , tanklarla kulanacak. bir genç" imzalı bir yazı BORA DERGİSİ katsayısın.” 16 olarak etmek zorunda kalmıştır, ye'deki maliyeti döviz O Davermdan A de anlaşılan Kocabaş hâ- şatılan Tahran Havaalanı 20.30 HABERLER yollandı. Bu yazıda ko- YAZIİŞLERİ belirlenmesinden sonra Bu nedenle gösterge tab- cinsinden 9500 dolar. E p ükümlü İLMİ A 21.15 BEŞ DAKİKA münistlerin suya zehir at- MÜDÜRÜ bir demeç veren Sosyal Josu, en az üçret olarak Öte yandan bu otomobi- ei rdoğan'a saldırdı- İendiğli silahın sahibi Veli! Hömeyni İçin gösteriler 21.20 KİRALIK KONAK tığı söyleniyor ve Beledi- BAŞBAKANDAN Güvenlik Bakanı Hilmi kabul ettiğimiz 10 bin lin ihracından sağlanan Saldırı olayı 16 Ocak Güven bir süre önce ya- yaptılar ve sıkıyönetimin Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun aynı adii ro- ye hoparlöründen bununla SIKİYÖNETİMİN İşgüzar, katsayının mec- lira esas alınmalı ve ilko- gelir sadece 3000 dolar. ünü Cezaevi Müdürü ile (kalandığında, verdiği ifa- (o gösterileri yasaklama ka-J ; F ilgili ilanda: bulunulu- YASAKLAMA lislerden 16 olarak geç- Okul mezunu devlet me- Bir toomobilin imali için o £ ; , ile olani- r sto ettiler 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2Z.vo UCUMARTES GECESİ yi ve ser fola; İstanbul Sıkıyönetim maya konulmalıdır.' tan sağlanan gelirle ithal Konuşmanın bitimin- gizli eller, onun bu cina- $ Pad 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erk lm Karamollaoğlu BORA bu yredilerin yöneldiği ortak isteği olan grevli koltuk, otomobilin üze- pe gibi birişlemyapıldığın ce yaptığı yayında, Ko- mari Meşk Yali 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di. 

İran'daki olayların yalnızca bu ülkeyi ilgilendirdiğini belirten gazete, "komşu ülkeler" 
den de gelse, hiç bir ülkenin İran'a müdahalesinin 


Mi mir'de di ‘j.  retleri payının ancak yüz- Bk AT PE 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üstü kapalı bir biçimde, Sovyetler Birliği'nin, çok 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"SAĞLIK OCAĞI" DİYE GELDİLER KATİLLERİN ELİNDE CAN VERDİLER 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MARAŞ katliamının 

iki saldırı hedefi olan 

Yürükselim ve Kara- maraş'ıanlattıktan sonra, şehrin diğer yerlerinde yaşanan sahnelere geçiyoruz. Maraş halkı, bu saldırıları teybimize şöyle anlattı 


*** 
“Olayın olduğu gün: 
biz evde duruyorduk. 


Birden kurşun yağması oldu. bizim eve. Tabii o anda ne yapacağımızı şaşmıştık. Hemen abim odaya gidip içeriye baktı. 
“Baktık, pencerenin perdeleri delinmiş. O sırada birkaç kurşun daha geldi, dinamit patladı. Biz mutfağa sığınmak zorunda kaldık. İçerde sekiz kişiydik. Sonra üst kattan aşağıya indik. Oranın mutfağına sığındık. Ne yapacağımızı düşündük, Çocuklar korku içerisin- 


Olayları yerinde izleyen AYDINLIK ekibi, 


TANER KUTLAY, ALI ÖZTÜRK, KEMAL DEMİREL yazıyor 


Yusuflar, Deveceli, İsadivanlı, Yenimahalle saldırıları: 


g Sirt YÖNE; Pabasa 


4 
İHBAR EDEN 
P $ vize 


Gj 5; z = 
1Koso Frat, taa diymli ah akdenis sok,foker aras mi» 


za 


N ZN 
1Cuma Seviş. İsâ diuamlı nh.akdeniz oğ.da “AKKALE araş 


SIR 17v yalma ve suça teşvik. 


Pen aynı sokakta oturmakta: bulunmaktaydım.Üsste ismimi ve; ia Bakkol Fırıncılık yapam adını bilme kalasala fa Bane Eog İleyiler açın yıkın diye hatiri 


S arul 


on komşude kendisiyle b 


ben annesi giri örüntü telerizyondada çıktı bu sa 


manın evinde açılan oteşlade yorolandığını 


##IRILCI, aynı odresto,dükkan kongusü. 
: 3 


sanıkların yakslanarak cezaslandırılmasını seyı 


ederin,3.1.1979. 


TANKLAR sUrum Ü: 


ct. aynı adreste, 


dâziz Ateş.İsa divsnlı geker ap. 
U zir. Ayni gâreste, 


dan Mehmet Akın anlatiyor: 

“Saldırganlar köprünün başında toplanıp, mahalleye saldırıya geçtiler. Tam bu saldırı sırasında, Çırçır ve Sabun fabrikası sahibi Mehmet Uncu, 'yukarısı avucumuzun içinde, önce mahallenin aşağısından başlayalım' dedi. Bunun üzerine Musa Suna'nın evine saldırıp Musa Funda'yı öldürüp ateşe attılar. Ali ve Fidan Suna'yı öldürdüler Fikri ve Fazlı Suna" yı yaraladılar. Yine aynı evde, Mehmet Suna'yı, Süleyman Metin'i öldürdüler karısını yaraladılar. 
Süleyman Metin'in üç kız çocuğunu da kaçırdılar. 
Musa Suna'yı yaralayıp öldü diye bıraktılar. Mahallenin bu kesiminde 
Hasan Yüzüak, Hasan Yıldızcan'ı öldürdüler. Saldırganlar burada birçok evi yakıp, patlattılar, Buradan da Doğanlar Çırçır 


6 Ailevi toptan 
katlettiler.Babayı 


“öldü” diye bırakıp gittiler 


Koca Brat, Fabrikasına yönelip orayı 


de ağlamaya başladılar. 


0 n > ay A cağ “il 
Anam, komşumuzun 3 yaktılar ` Saldırganlara izm evine duvardan atladı git- burada Pol Bir'li polis BİR AİLEDEN TEK SAĞ ÇIKAN: Musa Suna, en önemli tanıklardan birisi, birçok katili tanıyor. Hamile gelinini, karnında ti. Onlar da, bizden kor- Ma ei çocuğuyla öldürdüler. Kendisini de öldü diye bıraktılar. Evini tamamen yağmalayıp, yaktılar. Vilayete canını zor attığında, gözkuyorlarmış. Biz dedik, pa xi İm a A EAA leri donmuştu, ağlayamıyordu NA Geleli onlar ŞEKER APARTMANI ÖRNEĞİ: Şikayetçi Koca Erat. Sanıklar: Bakkal evindeki vi ve patla- E £ 'biz size gelelim' dediler Cuma Sevim, fırıncı, Tanıklar: Azız Ateş, Urum Özdemir, Selver Erat yıcı maddeleri, saldır-Biz de 'peki, olur' dedik. 5 katlı Şeker Apartmanı, K.Maraş olayları sırasında yakılmıştı. Koca ganlara dağıttı. Milcan'ın Biz dedik, 'sizden geleni Erat, saldırının faillerini sıkıyönetime açıklıyor. evinden sürekli bizim olup aynı zamanda polis iattı ve istendiği zaman 


siz bırakmayın, bizden geleni biz bırakmayalım". 
O sırada baktık, duvar- da gölgeler göründü. O sırada anam, 'oy geldiler' dedi. Komşumuz çıktı baktı. Biri kendisinin kardeşi. Biri başka bir komşu. Bir de oğlan geldi. 'Ben buraya atacağım' diyor. Sonra diğeri, 'bizi mi öldüreceksin dedi'. Oğlan sövdükten sonra gitti. O sırada Güldane (Saygılı) geldi. 'Gelin sizi bize götüreyim' dedi. Anam oda 'olur' 


BABAMI KURTARIN Gözlerinin önünde bir vahşet yaşamıştı 


tin köşesine kadar koşarak geldi. 


dedi. İlle abime 'sen de gel' diyor. Ben karşı çık tım. Abimi bizim tarafa ittim ve abim gitti. O sırada anam, ben, çocuk lar, kadının evine gittik Kadında gülmeler , kahkahalar alabildiğine almış. Anam bizi bırakıp abim gilin yanına gitti 
O sırada çıkmış, yahan evlere bakıp gülüyorlardı. Bana da, 'gel dama çık bak, korkma' dedi 
Ben, 'hayır' dedim. Ka dının kocası bekçidir 


leimi kurtarın” diye haykırdı. 


O sırada dış kapıyı açt. Tam beş kişi, silah- li, o dinamit ellerinde bombayla geldiler. Biz, bir odada oturuyorduk 
Tabii kadın Alevi evlerini tarıf ediyor. İkide bir bana bakıyor. Ben kendilerini görüyor muyum diye. Bütün Alevi evlerini gösterip dinamit attırdı 


Sonra birbirlerine soruyorlar "Başarılı geçti mi?' Orda bir saat kadar 


kalıp ateş açtılar. Sonra onlar gidip yerlerini aldı- 


lar. Anam geldi, bizi gö türdü. Askeriye gelmiş o evden ayrıldık." 


Zeynep Şahin adlı bir 


kız çocuğu, komşusu 
Güldane Saygılı'nın evin de yaşadıklarını anlatıyor. Burası Sergen tepe'ydi. O sırada aşağı larda Yenimahalle'de ne ler oluyordu 


Suna'ların öldürülmesi 


Yenimahalle halkın 


Alevler içindeki evinden vilaye Orada bir polisi yanında gördüğünde "ne olur, babamı, kardes 


böyle 


evlere otomatik tüfekler le ateş ediliyordu. Göre bildiğim saldırganlar, Sıd 


dık Akçam, Yaşar Ak çam, Mustafa Sofu Ak çam, Hacı Kalaycı Duran 


ve oğulları, Zekeriya ve Rüstem Göl, Şerif Torun, Bilal Çolak, kitapçı lık yapan öğretmen Ali Çokuçkun, Milcan Çok uçkun, Judocu Ramazan, Abdullah Kepenek'ti." 


Yusuflar Mahallesi 


Yusuflar Mahallesinde 
17 Alevi yurttaşın katle- 


dilmesini Niyazi Hayırlı söyle anlattı 
“Katliamın  elebaşılı- 


ğını Mehmet Bilal, Durdu İşler ve orman dairesinde çalışan Tekçe lakabıyla tanınan şişman birisi tertipledi. Bu şahıslar sürekli kışkırtma yürüttüler. Ellerinde otomatik tüfek bulunuyordu Bunların arasında Muharrem ve Şaban kardeşler olarak bilinen iki kişi de vardı. MHP'li saldirgan grup Yusuflar Mahallesinde Yusuf Çavuş adlı bir Aleviyle birlikte tam 17 kişiyi üç evde öldürdüler. Yusuflar Mahallesi Muhtarı da Alevi evlerini parmakla gösterip, 'burası kafir evi, 


burası Müslüman evi' diyordu." 
İsmini saklı tuttuğu- 


muz bir polis memuru ise şunları söyledi: 

"Sakarya Mahallesi 
Refahiye sokakta dört kişi öldürenlerin başında Memduha Kızgın bulunuyordu. Bu kız, Orman Dairesinde memur 


okulunu kazandı. Saldırı sırasında tek tek evleri gösterdi. Çevresinde MHP'nin profesyonel militanı olarak tanınan dişi komando tutuklanmadı. Halen serbest geziyor. Bu kadının Gül Alpay ve Mine Zarifoğlu isimli MHP militanlarıyla Orman Dairesinde sıkı ilişkisi var. Üçü birlikte birçok işi, özellikle silah temini ve şehir içi sevkiyatı, adam saklama gibi işlerle uğraşıyorlar 

"Hamo lakabıyla tanınır Hamit Ardıç, İsa Divanlı mahallesinde silahlı saldırıya bizzat katıldı Karahüyüklü eski muhtarı Reşit Kurt, Niyazi 
Yanar ve oğlu, Tofaş Servisinden Şeref bununla birlikteydi Şeref, "Alevileri öldürmek sevaptır' diye bağırıyordu Şimdi bıyığını kesmiş dolaşıyor. 


"İş Bankasında Senet ler Bölümünde çalışan 
Doğan, İsa Divanlı ve Yeni Mahalledeki ev yakma ve adam kurşunlama olaylarına katıldı. Türk Ticaret Banl:asında çalışır Lütfü Yaşar, 46 AH 
750 plakalı arabanın sahibi Mehmet Ali Olgun bu adamla birlikte Mehmet Şeker'in apartmanını ve civardaki evleri yakma eylemlerine katıldılar. 


"Adliye bahçesi bitişiğinde Kebapçı Şevket in elinde de otomatik 
Rus silahı gördüm 

CHP'li Sünni bir yurttaş isminin saklı tutulmasını isteyerek şunları anskder terstir bu yekmeyerek fosst. 


Uspel abi halka kako Eni halke 


mü cotısması Sıkarfı vE seli eme şi Cİ 


lemirciler k -maroska kartından kahir" 


islama. 

a mürciler köyü 
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Pazisher kakrolsın.' Ne a 
Ag rusu balimsit Mariat- 


15 YAŞTAN iKi ÖRNEK: K.Maraş'tan iki mektup var elimizde. Biri gazetemize doğrudan gönderilmiş selam mektubu. Demirci 
ler köyü çocukları adına Hasan Çetin göndermiş. Katliamı protesto ediyor, Alevi-Sünni halkın bir olmasını savunuyor, halkçı duygularla dopdolu. Diğeri ise, mektubu askerde ağabeyine göndermiş. "Burada Kürt evleri yakılıp, yıkıldı, Kürtleri askerler ele aldı, 102 ta ne ölü öldü"'diyor. Mektubu da elinde bayrak sallayan bir bozkurtlu kağıda yazmış. İnsanca tek bir duyguya rastlanmıyor. 


mahkemede tanıklık ya pabileceğini söyledi 


“Belediye hoparlörün den yayın yapıldı. Devecili Mahallesi önünde, Yü rükselim'e yürüyelim diye toplanıldı. Bakkal Musta fa Kekeç elebaşılık yapıyordu. Elebaşılar arasında, ÜGD'li Rışvan Çalışır da vardı. Bu şahıs bir MHP'li doktordan zorla para almaktan yakalan- m'ş, doktor bunu affedince s *best bırakılmış tı 


Sağlık Ocağı mı, ölüm ocağı mı? 


“Cumartesi sabahıydı Ortaseki'de Sağlık Ocağı" 
na Belediye arabasıyla bir *yaralı getirildi. İhtiyar bir kadın vardı arabanın içinde, Yaralı olan da küçük bir çocuktu. Beledi ye şolörü, yaralı çocuğu göstererek bunlar "'aşiret” dedi. Oradakiler çocuğu da, yaşlı kadını da öldürdüler. Bunu yapan 
Ahmet Küçükgörel'di 


" Daha sonra dört yara- 


lı daha geldi. Bu sefer yaralılar sağlık ocağina taşınabildi. Burayı 


basıp yaralıları almak istediler. Sağlık ocağında doktor Mahmut Ünsal, yaralıları bunlara vermedi. Askeriyeye ve valiliğe bildirdi (ağlayarak anlatı Askeriyenin gelme mesi üzerine. 


yor) 


"Oradan karşıdan gelen bir kadını yirmi metre uzaktan kırma tiifekle öldürdüler. Kala- 


vurup 


KIZ VE BABASI: İbrahim Ergüç ve kızı Selver canlarını zor kurtardılar. 
İki katlı evleri, 100 ton pamukları kül oldu. Ergüç, şakağından boynuna dolan kanlar içinde kızını yalınayak evden çıkarıp vilayete sığınmaya çalışıyordu. Ne var ki, vilayetin bahçe kapısına adımını atar atmağ yığıldı kaldı oraya. 


balık içinde alkış çalan- Eşyaları dışarı çıkarıp ciler iki gözün arasındalar oluyordu. Mahallede yaktı. Şüpheli olaylar ol ki ben gibi. Namuslu çeşmenin karşısında otu muştu mniyet Müdürü' bir polisin evini yaktılar. 


ran Kara Yaşar vardı ara ne defalarca söyledik larında. Ahmet Küçükgö- Yabancı illerden, yabanrel'in elinde bayrak var- cı plakalı arabalar gel- dı. Süleyman Eskisarı dı. Karamanlı Muhtar mişti. Yapmadılar, kulak vardı. Mehmet Kalkan vardı, daha sonra ebenin oasmadılar. Burada sağ vardı. Kürtül, Bulutoğlu evini taşladı. Evi yaktı grup fazla tabii, Devrim- o köyünden gelenler orday-Yine Hasan Balcı'nın 


Şoför Ali vardı. Ali Çatıcı, Mustafa Yönder var- 


dı. 
————————————--- Edem Yağ Fabrikasında- 


ki itler de toplandılar. 
Ali Ünalan, bunun evinde iki tane sol görüşten polis oturuyordu. 'Ben 
$ vazgeçtim, bunları yakın' 

bamo barilşim öne" Seken dedi. Evleri yaktılar. Sünöperim. Kardeşim. kaçan ni olup, CHP'li olanları EKE ey çepe, da hedef aldılar. Yakılan 


3 dükkanların yüzde 75. 

SEE CHP'li Sünni yurttaşlaaoran Kaian rındır. Yahya Göziübenli hema soracak olrsan vardı, kışkırtıcı, tuhafi- } eler rassal yeci. Abdullah Efendi' 


nin oğlu vardı Hacı Mehmet. oMSP'liydi, ama 
MHP'yle birlik oldu. 
'Alevilere ovurun' diye dükkanları oyağmalayan Alaattin Taşçı. Bebi Mustafa, kahveci vardı. 'Dinini seven, Allahını seven vursun' dediler, "Bayrak inmez, ezan dinmez' dediler. Bayrağı da indirip MHP bayrağını astılar, müslümanlığa da sığmayacak vahşi cinayet işlediler." 


Z. mearasak sih inelim bek duin kiue milaerser. Buakrala havanla bn Éxkr: salak në Re bezle varın bana bill varian suin önlem larin; nasıl aroraa durun eskisine dedm Şaç oldu tucl amarasden sürükle. e 


Karske burakroa m 


YARIN: 
Bazı önemli saldırılar 


